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Bir çok restoranın olduğu cruise'larda, beğeninize ve damak zevkinize göre çeşitli menüleri seçmek mümkün... 


NESLİHAN KOZANOĞLU 


Kozanoğlu'nun o sıcacık ve huzurlu hayatının kapılarını açtığı muhteşem çiftliğinde yapılan söyleşiyi sizler için Berk Ercan Mühürdaroğlu gerçekleştirdi... 


ES LİNE 


1982 yılında kurulan ve denizcilik 
sektörünün ilk özel tersanesi unvanına sahip Selah Tersanesi; gerek yurt içi, gerek yurt dışı firmalarına gerçekleştirdiği... 
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Ada, tek kelimeyle ne yaparsanız yapın unutulmayacak görsel anılar bırakacak bir yer. 
Harika manzaraları, ikonik kültürel yapıları, tarihsel kalıntıları ile sizi baştan çıkarmak için bekliyor... 
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GENÇLERE YASAK DEĞİL, 
YETİŞKİNLER GİREMEZ! 
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Cruise sosyal alanları her yaştan yolcunun rahatlıkla girip çıkabileceği yerlerde konuşlanır... 


Tarihçi, seyahat yazarı, profesyonel rehber, konuşmacı Saffet Emre Tonguç ile yaptığımız bu keyifli sohbetimizde geziden, cruiselar'dan bahsettik, İstanbul'u andık... 


- in 


THELRLISE 


110 MEKONG NEHRİ 98 STAR TREK 


ORANGE CRUISE DAVETLİSİYDİK... 


Orange Cruise'un Ataşehir Mey'de 13 
Aralık'ta düzenlediği muhteşem yıl sonu partisinde Cruise and Travel da konuk olarak yeraldı. Adnan Koç'un eğlenceli programında bütün bir sene çalışmanın verdiği keyif ile kurtlarımızı döktük. 


Ev sahibi olarak Genel Müdür Tolga Ünalsın, 


Malta-Sicilya Operasyon Yönetmeni Kemal Çobanoğlu, Cruise Operasyon Yönetmeni 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Yunus Emre Kozan, 
Sorumlusu Zeynep Yılmaz, Muhasebe Sorumlusu Burcu Kılıçcı, Malta Finans Direktörü Kevin Farrugia ve Malta Üst Düzey Yöneticisi Claire Camenzuli hazır bulundu. 


Cruise Operasyon 


Artık gelenekselleşen ödül töreni ile Orange Cruise, hem yolcularının hem de sektör çalışanlarının muhteşem bir gece geçirmesini sağladı. Ödüller şöyle: 


Acenteler 

En iyi çıkış yapan acente Interworld oldu. 
Ödülü, şirket adına Emircan Üstel aldı. En iyi grup satısı yapan acente YG tur idi. Ödülü YG tur adına Yücel Gökgöz aldı. En iyi münferit satışı ödülünü Anker Turizm aldı. Ödülü, Songül Kibrit Uzun'a verildi. En iyi satışı yapan acente ödülünün sahibi ise ETS Tur oldu. Ödülü şirket adına Selen Şahin Varış aldı. 


Malta-Sicilya Ödülleri 

En İyi Çıkış Yapan Acente Setur oldu. En İyi Grup Satışı Yapan acente ETS Tur, ödülü ise şirket adına Cem Sağlam aldı. En İyi Online Satışı Yapan acente tatilsepeti.com oldu. 
Ödülü, Nurhan Gürbüz aldı. En iyi satış yapan acente Jolly Tur oldu. Ödülü şirket adına Derya Hiçyılmaz aldı. 


Yılın en iyi çifti plaketi ise Tuareg Tur'dan Leman ve İsmail Ozsöz'e verildi. 


DENİZCİLER, KARADA YAPILAN DÜNYANIN İKİNCİ EN BÜYÜK FUARI CNR AVRASYA BOAT SHOW'A HAZIR 


CNR AVRASYA 


BOAT 


SHOW 2018 


Türkiye'de tekne ve yat fuarı denince ilk akla gelen organizasyon olan CNR Avrasya Boat Show Fuarı, dünyaca ünlü markaların mega yat, tekne ve yelkenlilerinin yanı sıra 
sektöre ait tüm aksesuar ve ekipmanları 10 
Şubatta CNR EXPO Yeşilköy çatısı altında buluşturacak. 


Deniz tutkunların her yıl ilgiyle takip ettiği karada yapılan dünyanın ikinci en büyük tekne ve yat fuarı olan CNR Avrasya Boat Show'da, denizcilik sektörünün önde gelen 1.500 markasına ait 3.500'ün üzerinde deniz aracı, on binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin beğenisine sunulacak. 


x— 


Karada yapılan dünyanın ikinci en büyü tekne ve yat fuarı olan Uluslararası Deni 


SN 


Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarlar 
Fuarı (13. CNR Avrasya Boat Show) 10 
18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek. Deniz 
tutkunlarının her yıl merakla beklediği CNR çi e 


Avrasya Boat Show, Türkiye'nin en moder fuar salonlarına sahip, 


şehrin kalbind 


13. ULUSLARARASI DENİZ ARAÇLARI EKİPMANLARI VE AKSESUARLARI FUARI 


10-18 ŞUBAT 


CNREXPO 


YEŞİLKÖY 


de 


vir “ağn mis sali a 


metro, metrobüs, tramvay, marmaray gibi tüm ulaşım araçlarına yakın bir lokasyonda CNR EXPO Yeşilköy'de gerçekleştirilecek. 


CNR Avrasya Boat Show'da, denizcilik sektörünün önde gelen 1.500 markası ve 3.500'ün üzerinde deniz aracı, on binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi ile buluşturulacak. 


Yat, süper yat, mega yat, motor yat, yarış tekneleri, katamaran, yelkenli deniz araçları, gezi tekneleri, sürat tekneleri, sürat motorları, Cruiser tekneler, Pantoon Tekne jetskiler, ribler, flyboard, kano, şişme bot, ekipmanlar, aksesuarlar ve su sporlarına dair her şeyin bulunacağı fuar, 70 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek. 
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CRUİSE 
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Cruise yolculuklarında bir çok insanla aynı anda yolculuk yaparken, kimin ne tip insan olduğunu anlamanıza olanak yok. Ancak bunu anlayacak profesyonel bir mürettebat var ve gemideki yolcuların 


huzurunun kaçmasına neden olacak hiç bir şeye izinleri yok. Bu tip durumlarda, böyle yolcular, gemi karaya ulaşana dek rahat bir kabinde misafir ediliyorlar. 


Kimi destinasyonlarda gemi kıyıya yanaştığında, size bir şeyler satmaya çalışan insanlarla karşılaşabilirsiniz. Bazı insanlar da sadece orada bulunarak sizden para koparmaya çalışabilir. Bu tip insanlar dünyanın her yerinde var ve turist olduğunuz için daha çok 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ilgi çekebilirsiniz. Kendinize göre önleminizi almakla birlikte, bireysel tur tercih ediyorsanız da bunu karaya iner inmez yapmayın, durum değerlendirmesi yapmak her zaman daha olumlu sonuç verir. 


Uluslararası İstanbul Finans Merkezi'nin yanı başında; metro durağı, tuğla cepheli balkonlu evleri ve dev Şehir Parkı'yla Sinpaş Finans Şehir'den ev alanlar şimdiden kazanmaya başladı. 


> LANSMANDA ALINAN YOĞUN TALEP KARŞISINDA 2018 YILINDA SATIŞA AÇMAYI PLANLADIĞIMIZ STÜDYO VE 1*1'LER “ERKEN SATIŞA” AÇILDI. 


İlk kez “Erken Satış” ile satışa açılan, yatırımın yeni şehrindeki minimum fiyatlı bu fırsat evleri # ri 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Singapur'dan çıkan cruise yolculuklarında, Hint Okyanusu ile Pasifik Okyanusu 


arasında kalmış Çin Denizi'ne kıyı bir çok limana uğrayarak muhteşem görüntüler 

yakalamaya, mistisizm ile yoğrulmaya hazır olun. Cruise rotası içinde yer alan 

ülkeler genellikle Japonya, Malezya, Vietnam, Tayland, Filipinler, Çin, Güney 

Kore, Katar, Endonezya, Kamboçya, Hong Kong. Bu eşsiz limanlardan sizler için derlediklerimizle başbaşa bırakalım sizi. 
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LANGKAVWI 


Malezya'nın batı sahilinde, 99 adalı bir takımada. Langkawi'yi üç özelliği ile anlat deseler, turkuaz deniz, pırıl pırıl kumlar ve göz alabildiğine yeşil kaplı tepeler demeniz kafi. Rüzgarda Sallanan hindistancevizi ağaçları ve sizden sürekli bir şeyler yürütmeye meraklı maymunlar da bu görsel zenginliğe inanılmaz bir hareket katıyor. 
Langkawi'de gezmek isteyenlere öncelikle Şu soruyu sormak gerekli: Nerede gezmek istersin, suyun altında mı üstünde mi yoksa gökyüzünde mi? 
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LANGKAWI SKY BRIDGE 


Langkawi'nin en güzel manzaraları, ona en tepeden baktığınız yerdedir, yani gökyüzünde. Bunun için size önerimiz, Mat 
Cincang Dağı'nın üzerinde yaklaşık 125 
metre uzunluğunda, 1.8 metre genişliğinde kavisli bir yaya köprüsü olan Langkawi Sky Bridge (Langkawi Gökyüzü Köprüsü). 
Bu köprüye teleferik ile ulaşılabiliyor. 
Deniz seviyesinden 700 metre yukarıda bulunan bu köprüden aşağıya bakmak büyük cesaret istiyor. Köprü için yolculuğa niyetlendiğinizde yanınıza kalın bir şeyler alın, yukarısı, özellikle teleferik yolculuğu biraz soğuk. Teleferik yolculuğu boyunca Telaga Tujuh Şelalesi ve yağmur ormanları manzaraları var. 


Langkawi'nin folklorik ismi, iki Malay kelimesinden gelmekte. “Helang” (kartal) ve "Kawi” (kırmızımsı kahve). Kırmızımsı kahve rengindeki kartal heykeli, ismini verdiği bu adanın sembolü. Meydandan bir çok yere yürüyerek ulaşabilirsiniz, özellikle gümrüksüz içecekler ve çikolatalar için bu bölgeden alışveriş yapabilirsiniz. 


DATARAN LANG 


) 


Şi gile 
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PULAU PAYAR MARINE PARK 


Langkawi'ye (o cruise ile vardığınızda muhakkak yapmanız gereken bir etkinlik var, şnorkelle Pulau Payar Marine Park'ta 
bir dalış gerçekleştirmek. Ana adanın 30 
kilometre güneyinde kalan bu park, en büyükleri Pulau payar olan dört adadan ve üç küçük adadan (Pulau Kaca, Pulau Lembu ve Pulau Segantang) oluşuyor. İki deniz mili boyunca yayılmış olan park, orjinalliğinin bozulmaması için çok sıkı bir şekilde korunuyor. 
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UNDERWATER WORLD LANGKAWI 


Adanın en ünlü cazibe merkezlerinden bir tanesi olan Sualtı Dünyası, yaklaşık 
6 dönüme yayılmış, Malezya'nın en 
büyük akvaryumu. Pantai Cenang'ın güney ucunda bulunan bu büyük yapının akvaryumlarında 200'den fazla tür görmek mümkün. Kompleks, üç ana bölüme ayrılıyor: Tropik Yağmur Ormanı, Ilıman bölge ve Alt Antarktika. Alt Antarktika bölümü, penguenlere ev sahipliği yaptığ için çok ilgi çekiyor. Sualtı Dünyası'nda ilgi çeken bölümlerden bir tanesi de bir balığın 
fosil olana kadarki sürecinin de anlatıldığı 3 
boyutlu sinema. Köpekbalıkları, dev dikenli vatozlar ve yeşil kaplumbağalar çevrenizde yüzerken siz de bu altı milyon litrelik sualt tünelinde keyifli bir yürüyüş yapın. 


881 metre yükseklikteki yoğun orman 
kokusunu içinize çekin. Yaprak maymunları, uçan tilki yarasalar, makak maymunları, sincaplar, dağ şahin kartalları, beyaz karınlı deniz kartalları ve büyük boynuz ağaçları gibi sayısız vahşi yaşamı barındıran bu ormanlar, merkezden 30 dakikalık doğa ile iç içe bir yolculuk ile ulaşabileceğiniz uzaklıkta. Gunung Raya'yı gezmek için en uygun zaman Kasım ile Mart ayları arası, bu dönemde nispeten daha az yağış oluyor ve daha rahat gezebiliyorsunuz. 
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DAWN 


Baştan çıkarıcı karşılaşma 


Rolls-Royce Dawn artık Türkiye'de. Onunla tanışmak için, sizi en kısa zamanda Royal Motors'a bekliyoruz. 


Rolls-Royce Motor Cars Istanbul, Kurucesme Caddesi, No:31, Kurucesme, Besiktas/Istanbul 34345 Tel. *90 212 287 2020 www.rolls-roycemotorcars-İstanbul.comtr 


Official fuel economy figures for the Rolls-Royce Dawn: Urban 13.2mpg (21.41/100km). Extra Urban 28.5mpg (9.91/100km). 
Combined 20.0mpg (14.11/100km). CO, emissions 330g/km. Figures may vary depending on driving style and conditions. 


© Copyright Rolls-Royce Motor Cars Limited 2016. The Rolls-Royce name and logo are registered trademarks 


N 


İİ 


al kler. yy 


u 
| 
lll 
İ gl l İ l 


Miri 


ti ve İLLE 


Malezya'nın başkenti denilince insanın aklına Chinatown, Petronas İkiz kuleleri, Petaling Caddesi bit pazarı ve Batu Mağaraları geliyor. Alışveriş (yapılacak yerleri çok, gezilecek yerleri çok, hangisine gideceğinize karar veremediğiniz bir şehir burası. Önce derin bir nefes alın ve inanılmaz ürünler servis eden bir restorana kapağı atın. Gerisi nasıl olsa gelir. 
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NEREYE GİDELİM? 


PETRONAS KULELERİ 


Dünyanın en yüksek ikiz yapıları olan Petronas Kuleleri, 88 katlı binalardan 


oluşuyor. Yerden 175 metre yukarıda, 41 ve 
42. Katlarda köprüsü bulunan kuleler, 452 
metre boyunda. Kuleler, yer alan alışveriş merkezi ve parkın yanında, Petronas Sanat Galerisi ve Kuala Lumpur Kongre Merkezi gibi bir dizi turistik yere de sahip. Artı 


Kuala Lumpur'un kalbinde hiç uyumayan bir bölge var: Chinatown. Petaling Caddesi'nde günün her saati Şangay kültürünü tanıyabilir, mirası ve tarihi hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz. 


Çin otlarından bir çok taklit ürüne kadar her şeyi rahatlıkla bulabileceğiniz bir yer olan Chinatown, Petaling Caddesi'nde. 
Chinatown'da gezerken aynı zamanda Chan 


Petrosains Bilim Merkezi, Petronas ikiz kulelerinin alt tabanını kaplayan alışveriş merkezi Suria KLCC'nin içinde yer alıyor. Bu merkez, dinozor çağından itibaren petrolün kökeni ve oluşumu anlatılarak, endüstrisine değin tüm süreci anlatan interaktif bir bilim keşif merkezi. İkiz kuleler, aynı zamanda Dewan Filarmonik konser o salonunu 


CHINATOWN 


See Shu Yuen Tapınağı, Kuan Ti Tapınağı'nı da gezmeniz mümkün. Oryantal mimarinin en güzel örneklerinden olan, 1873'te yapılmış Sri Mahamariamman Tapınağı da ülkedeki en güzel Hindu tapınağıdır. 
Hazır buraya kadar gelmişken, her köşede bulunan, o bölgenin en iyisi olduğunu iddia eden ayak masörleri ya da refleksoloji uzmanlarına gidin ve tüm vücudunuzu taşıyan ayaklarınızı güzelce şımartın. 


da barındırıyor. Dünyanın en iyi konser salonlarından birisi olarak bilinen tesisin mimari tasarımı, 19. Yüzyıl Avrupa konser salonlarının tasarımına dayanıyor. Konser merkezi, Malezya Filarmoni Orkestrası'na ev sahipliği yaparken, dünyanın bir çok bölgesinden gelen klasik müzik orkestralarını da ağırlıyor. 
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Üç büyük ve daha küçük sayıda bir çok mağaradan oluşan Batu Caves, Kuala Lumpur'un kuzeyinde, yaklaşık 11 kilometre mesafedeki bir kireçtaşı tepesinde bulunan bir tapınaktır. Yüz yıllık tapınakta, ana mağaraların içinde ve etrafında inşa edilmiş heykeller bulunmaktadır. İç kireç taşı oluşumları ile birlikte 400 yıllık olduğu söylenen tapınak, Hindular tarafından önemli bir dini mekân olarak kabul edilir. 
Yılık Hindu festivali Thaipusam'ın odak noktası olan Batu mağaraları, her yıl bir milyondan fazla Hindunun, hac amaçlı yolculuğuna evsahipliği yapmaktadır. 
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BATU CAVES 


PERDANA BOTANİK BAHÇELERİ 


Kuala Lumpur şehir merkezinde bulunan botanik bahçesi, çok fazla miktarda tür içeriyor. “Lake Gardens” (Göl Bahçeleri) olarak da adlandırılan bu park, ana meydanda çeşitli yürüyüş parkurları ve peyzajlı tepeler ile birlikte, çeşitli etkinliklere de evsahipliği yapıyor. Orkide Bahçesi'ni muhakkak gezin. Kuş ve kelebek parklarına da geçiş yapabileceğiniz botanik parkı, bir çok turist için gözde ziyaret yerlerinden birisi. 


Eğlencenin türlü çeşitlerinin bir araya getirildiği oharika bir park, Sunway Lagoon Tema Parkı. Kuala Lumpur şehir merkezinin yaklaşık 15 km güneybatısında yer almakta. Sörf simülatörlerinin de yer aldığı ve tamamen su oyunlarına ayrılmış olan bölüm “Waters of Africa” Korkmaya doyamayacağınız “Scream Park", çığlık atmaktan kendinizi alamayacağınız “Amusement Park” adrenalin nehrine dalıp çıkacağınız “Extreme Park”, her an Tarzan'ın çıkabileceğini odüşüneceğiniz “Wildlife Park" da meraklılarını bekliyor. 


m e 
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PHUXKET 


Ada, tek kelimeyle ne yaparsanız yapın sizde unutulmayacak görsel anılar bırakacak bir yer. Harika manzaraları var, ikonik kültürel yapıları, tarihsel kalıntıları ile sizi baştan çıkarmak için bekliyor. 
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Zümrüt yeşili sudan sanki o sabah çıkmış gibi bir his veren dik kireç taşı karstlar insanda büyüklük ve hiçlik duyguları hakkında bir çok fikir uyandırıyor. Phuket'in kuzey ucundaki tekne gezilerine atın kendinizi. Pişman olmayacaksınız. Koh Ta-pu, bir James Bond filminde (Altın Tabancalı Adam) kullanılan bir ada olduğu için turistlerce “James Bond 


PHANG NGA KOYU 


Adası" olarak anılmakta. Bu adaya giden turların vazgeçilmez bölümü, yakındaki 


bir balıkçı köyü olan Koh Panyee'de öğle yemeği. Phuket'ten 30 dakika uzaklıkta olan Phang Nga Körfezi'nin kireçtaşı adacıkları özellikle orjinalliğinin korunması için tüm uygarlıktan uzak tutuluyor. Enfes manzarası özellikle gündoğumunda kendini belli ediyor. 


Bazıları için Phuket'e gelmenin tek nedeni bu adadır. Zamanın yavaş aktığı, insanların yapacak tek işinin “sakince uzanmak" olduğu bu muhteşem ada, denize yanağını uzatmış muhteşem kumsalların hemen ardında yükselen uçurumları ile insana ilk görüşte aşk hissini hatırlatıyor. Bu bölgede iki ada bulunmaktadır, Phi Phi Leh, insanların yaşamadığı bir adadır ve habitatı olduğu gibi kalmıştır. Phi Phi Don ise yolu olmayan bir adadır. 


WwW.cruiseandtravel.com.tr 


Phuket'teki büyük Buda heykeli, bölgenin en saygın yeridir. Chalong ve Kata arasındaki Nakkerd tepelerinin üzerinde ve 45 metre yükseklikteki heykel, çevredeki adalardan da görülebiliyor. İnanalar, heykelin beyaz mermeri üzerine yazdığı mesajlarla yitirdiği yakınlarına haber yolluyor dileklerde bulunuyor. İyi bir günde bin kişiden fazla ziyaretçisi olan Büyük Buda heykelinin bakımı için gereken miktarın bir kısmı bağışlar ve satılan hediyelik eşyalardan elde edilen gelir ile sağlanıyor. Bu bölge, inananlar için kutsal olduğundan, çok kısa kıyafetler ya da deniz kıyafetleriyle gidilmemesi gerekiyor. Eğer kendinizi çok açık giyinmiş gibi düşünüp rahatsız hissederseniz, ücretsiz örtülerden alabilirsiniz. Akşam 18.30'dan önce orada olursanız, muhteşem günbatımını yakalayabilirsiniz. 


“Hangisi daha iyi?" Sorusunun yanıtsız kaldığı nadir durumlardan bir tanesi ile karşı karşıyayız. 30'u aşkın adanın etrafında, bir çok değişik atmosfer, manzara, tesis ve kumun yapısı ile bile kişiden kişiye göre değişen çeşitli plajlar bulunuyor. Kimi plajlarda cankurtaran tesisi bulunmayabilir, suya girerken bu durumu göz önünde bulundurmanızda fayda var. En çok tercih edilen plajları şöyle sıralayabiliriz: Kata Beach, Freedom Beach, Kata Noi Beach, Ya Nui Beach, Surin Beach, Paradise Beach, Nia Harn Beach, Bangtao Beach, Patong Beach, Laem Singh Beach. 


ELEPHANT 
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BÜYÜK BUDA 


Bu yufka yürekli devlerle daha yakından tanışmak ister misiniz? Fillerin ve insanların iç içe yaşadığı adalar bunun için çok ideal yerler. Bir zamanlar tomrukçuluk gibi işlerde, güçlerinden faydalanılan bu hayvanlar ile insanlar arasındaki saygın ve huzurlu ilişki, huzuru da beraberinde getiriyor. 


Phuket Elephant oSanctuary (Phuket Fil Sığınağı), acımasız ve sömürücü fil parklarından kurtarılan filler için cazip bir emeklilik yeri. Yaşadıkları onca sıkıntıya rağmen şimdi özgürce hayatın tadını çıkartan bu devleri görebilmeniz için günlük turlar var. Birlikte yürüyebilir, onları besleyebilir, onlar dolaşırken seyredebilir, banyo yaparlarken yanlarında durabilir ve doğal ortamlarında onlarla oynayabilirsiniz. 
Chiang Mai'deki sığınak bu amaçla kurulan ilk yerlerden. Burada, en ucuz turlar bulunuyor. Fillere odokunmanıza, beslemenize ve fotoğraf çektirmenize izin 


SANCTUARIES 


veriliyor. Ayrıca eğer isterseniz birlikte bir çamur banyosu yapabilir ve nehirde durulanabilirsiniz. (Elephant Retirement Park (Emekli filler parkı), fillerle en çok etkileşime girebileceğiniz parktır. Ancak bu parkta her şeyden önemlisi fillerin huzuru. Bu nedenle tur grupları küçük tutuluyor. Phuket'ten arabayla yaklaşık bir saat uzaklıkta olan Phang Nga Elephant Parkta, fillerle (etkileşimde (besleme, yıkanma gibi işlemlerin yanı sıra, yedi yaştan büyük çocukların, fillerin boyun kısmına binmelerine izin verilir. Yedi yaşın altındaki çocuklar ise “çocuk fil deneyimi"ni yaşayabilir, 


Unutulmaması gereken önemli nokta, fillerin bu parklara getirilmeden önce çok büyük eziyetler çektikleridir.. Derinden sevgiyi kesinlikle anlayan ve hiç bir seyi unutmayan bu harika canlılarla ömrünüz boyunca unutamayacağınız sevgi bağını kurmanız için muhteşem bir fırsat sizi bekliyor. 


GENERAL MOBİLE GM 6  androidone 


Ücretsiz ve sınırsız fotoğraf 
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Tüm fotoğraflarınız, videolarınız için ücretsiz ve sınırsız depolama alanı 


Fotoğrafları kullanma biçiminize uygun olarak tasarlanan Fotoğraflar uygulaması, tüm fotoğraflarınızı ve videolarınızı güvenle depolayabilmenizi ve herhangi bir cihazdan bunlara ücretsiz olarak erişebilmenizi sağlar. 
Her şey otomatik olarak organize edilip aranabilir hale getirildiğinden aradığınız fotoğraf ve videoları hızlıca bulabilirsiniz. 
Çekimi kim yaparsa yapsın hiçbir anı kaçırmadığınızdan emin olmak için albümleri de paylaşabilirsiniz. 


www.generalmobile.com 


Japonya denince aklınıza ilk ne geliyor? 
Samuraylar mı, ninjalar mı, katana mı, yoksa yüksek teknoloji mi? Tokyo, dört yüz yılın geleneğini sürdüren ve aklınıza gelen eski - yeni ne varsa inanılmaz bir dürtüsel güçle harmonize eden bir şehir. Geçmişe bağlılığı asla bitmeyen ve geleceği istekle kucaklayan bir şehir. Tokyo'nun enerjisi ve heyecanı bu melez olma durumundan besleniyor. Bu karma hali, sürprizlerini de yola ufak ekmek taneleri gibi bırakıyor, yolunuzu kaybetmeyin diye. 
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Bir suşi uzmanı değilseniz bile unutulmaz bir deneyim yaşamak için dünyadaki en büyük ve en eski balık pazarına uğramalısınız. 
Günde bin 800 tondan fazla deniz ürününün yer aldığı pazar çok erken saatlerde hazırlanır. Yapılan ihalelerin turistlere açık kısmı, saat 5.00 ile 6.15 arasında. Pazar içinde bir çok restoran ve küçük kafeye de rastlayabilirsiniz, balık ürünlerini tatmaktan çekinmeyin. Deniz mahsullerinden hoşlanmıyorsanız ya da aşırı kalabalık yerleri sevmiyorsanız burası pek de size göre sayılmaz. Market, Pazar ve Çarşamba hariç haftanın her günü iş için açık. En fazla hareketi görmek için, sabah ziyaret etmelisiniz. Canlı ton balığı müzayedesini izlemek isterseniz, 04.30'da Balık Bilgi Merkezi'nden (Kachidoki Köprüsü girişinde bulunur) bilet almalısınız. Müzayedede yalnızca 120 kişiye izin veriliyor. Saatler sabah 09.00 ile öğleden sonra 14.00 
arasında. Pazar yoğun ve meşgul olduğu için çocuklara izin verilmiyor. 


LDEVE 
LMNLIL 


GİDELİM 


TSUKIJI MARKET 


TOKYO ULUSAL MÜZESİ 


Japonya tarihini biraz (ya da çok) öğrenmek istiyorsanız Tokyo Ulusal Müzesi'ne uğramalısınız. Ülkenin en geniş müzesinde 
116 bin adet eser bulunmaktadır. 
Japonya'nın en uzun tarihini kapsayan müzede samuray zırhı ve kılıçlar (gezginlerin gözdesi), narin seramik, kimono, hat, resim ve daha fazlası gibi bazı kalıntıları, ulusal hazineleri ve önemli kültürel geçiş ikonlarını görebilirsiniz. 
Japonya tarihinin eserlerine ek olarak, Asya kıtasının her yerinde sayısı 607'yi bulan Budist heykellerin de slaytlarını izleyebilirsiniz. Müzede dolaşmak için tek gün yetmeyebiliyor, bu nedenle merak ettiğiniz konu üzerinde odaklanıp o bölümü gezmenizde fayda var. 
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Teknoloji tutkunları için “Nirvana” diyebileceğimiz elektronik bölgesi. Yan sokaklardaki küçük dükkânlardan ana caddedeki büyük marketlere kadar her tarafta teknolojinin son harikası ürünleri bulmak mümkün. Nereden başlayacağınıza emin değilseniz tavsiyemiz, Yodobashi mağazasından başlamanız. Burası dünyanın en büyük elektronik mağazası. Bir diğer alternatif de Pazar günleri araç trafiğine kapanan Chuo Dori. Akihabara, teknoloji tutkunlarının yanı sıra bilgisayar oyunlarını sevenlere ve anime meraklılarına da hitap ediyor. Çizgi romanlar, karakter figürleri satan mağazalar ve sokak tezgâhlarında aradığınız anime ürünleri bulmak mümkün. 
Bu bölgede kimi görüntüler ve neon ışıkları rahatsız edici boyutlarda olabiliyor, bu nedenle bu bölgeye çocukların getirilmesi tavsiye edilmiyor. 


TOKYO SEA LIFE PARK 


Tokyo Denizi Yaşam Parkı, dünyanın sayısız habitatını bir araya getiren muhteşem bir park. Tokyo'nun meşhur mavi yüzgeçli ton balığı dahil olmak üzere bir çok balığı o izleyebileceğiniz yaşam parkında Karayip Denizi, Hint Okyanusu, Atlantik Okyanusu'dan gelen bir çok su altı canlı türünü inceleyebilir, haklarında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Özellikle ilgi çeken penguenler, kutup martıları ve kaplumbağalar ile bambu köpekbalıkları her daim izleyebileceğiniz güzellikleri ile sizleri bekliyor. Çarşamba günleri hariç her gün açık. 
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Tokyo'nun en eski tapınağı olan Sensoji Tapınağı'nın tarihi 628 yılına uzanıyor. 
Yılda 30 milyon ziyaretçiyi ağırlayan tapınak, Il. Dünya Savaşı sırasında yerle bir edilmiş ve tıpkısının aynısı olarak tekrar yapılmış. Sensoji Tapınağı, Budist acılar ve mutluluk tanrısı Asakusa Kannon'a ithaf edilmiş. Efsaneye göre, iki balıkçı ve 


Sumida Nehri'nde balık tutarken altınları 


SENSOJI TEMPLE 


ve tanrı heykelini bulmuşlar. Bu tapınak da iki balıkçının yolunda giden şanslarını hatırlatıyor ziyaretçilere. Bulunan heykelin de tapınağın içinde olduğu söyleniyor ancak heykele ziyaret yasak. İşin ilginç tarafı, heykele ziyaret yasağı hiç bir zaman kaldırılmamış, yani içerideki (heykelin gerçekten olup olmadığını kimse bilmiyor. 
İnananlar, Kannon'un şifa güçlerinin iyi 


pi 


geleceği umudu ile ziyaretlerini yapıyorlar. 
Kalabalık rahatsız ediyorsa ki buradaki kalabalık inanılmaz boyutlara ulaşabiliyor, çok erken saatlerde veya geceleri geç saatlerde gitmeniz öneriliyor. Ana salona giriş 06.00 ile 17.00 saatleri arasında. 


Sensoji'yi ogezdikten sonra, Nakamise Dori'nin bulunduğu dükkânlara bir göz atın. 


L 
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Toplam 230 adadan oluşuyor. Şehri 4 ana bölüme ayırmak mümkün. Bunlar: Dünyanın en kalabalık bölgesi olan Kowloon, Hong Kong resimlerinde gökdelen tarlası olarak karşımıza çıkan Hong Kong Adası, daha sakin bir yer olan Lantau Adası ve New Territorries bölgeleri. 1842 yılında Nanking Antlaşması'yla Çinlilerden İngilizlere geçen, 1949'da Birleşik Krallık'ın Çin'i tanımasıyla ekonomik hayatı gelişen, İl. 
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Dünya Savaşı esnasında (24 Aralık 1941'de) Japonların eline geçen Hong Kong, 1945'te yeniden Britanyalılara verildi. 
Yapılan anlaşma neticesinde 1 Temmuz 1997'de Çin'e geri verildi. Böylelikle, ülke yönetimindeki 135 yıllık İngiliz hakimiyeti sona erdi ve Hong Kong, Çin'e bağlı özerk bir bölge haline geldi. İngiliz hakimiyeti dolayısı ile İngilizce ve Kantonca (Kanton Çincesi) bölgenin en çok konuşulan dilleri. 


VICTORIA PEAK (VİKTORYA TEPESİ) 


“Buraya çıkmadan, Hong Kong'a gelmiş sayılmazsınız" diye bir Çin atasözü var mıdır bilemiyoruz ama olsa iyi olur. 
Bölgenin en yüksek yeri olan Viktorya Tepesi'ne, akşamüzerleri gitmenizi öneririz. 
Tepeye tırmanan tramvaylar ile çok çabuk ulaşabileceğiniz Viktorya Tepesi, muhteşem manzarası ile sizleri bekliyor. Daha da tepeden bakmak isterseniz, seyir terasına ufak bir ücret karşılığı çıkmanız mümkün. 
Hava sıcaklığının düşme ihtimaline karşı üzerinize kalın bir şeyler almayı unutmayın. 


VICTORIA CENTRAL BUSINESS DISTRICT 


Dünyanın en büyük uluslararası finans merkezlerinden birisine hoşgeldiniz. 
Gökyüzünü delen geçen uzun binalar ve Işıl ışıl caddeleri ile beyaz yakalıların kariyerlerinin zirvesini yaptığından emin olduğu bölgede dolaşmanın keyfini çıkartın. 
İş stresi, pazartesi sendromu gibi sıkıntılı detaylar yaşamadan sadece sokaklarında aylaklık edebileceğiniz bu bölgede yine de bir yürek çarpıntısı, bir stres iç yanması 


hissederseniz, köşeyi dönünce patronunuzla burun buruna gelecek gibi olursanız, duvarlar üstünüze üstünüze gelmeye başlarsa kendinizi adanın en büyük ve en eski Çin tapınaklarından birisi olan Man Mo Tapınağı'na atın. 


Man Mo Temple, Edebiyat Tanrısı Man ve Savaş Tanrısı Mo'ya adanmış, küçük ve aktif olarak kullanılmakta olan bir tapınak. 
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HONG KONG MUSEUM OF ART 


Buralara geldiniz, geleneksel Çin sanatından modern sanatlara uzanan geniş bir perspektifle dizilmiş birbirinden güzel ürünler, videolar ve etkinlikler ile gününüzü sanatla doldurabilirsiniz. Hong Kong'un film endüstrisine övgü niteliğinde, ünlülerin el izlerinin yer aldığı ve bir Bruce Lee heykeli ile taçlandırılmış Avenue of Stars'dan geçerek müzeye ulaşabilirsiniz. Perşembe günleri kapalı olan müzeye akşam saatine doğru giderseniz, hava karardığında lazer ışınları ile gerçekleştirilen Symphony of Lights'ı izlemeniz de mümkün. 
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TIAN TAN BUDDHA STATUE 


Lantau Adası'nda, Po Lin manastırının üzerinde oturan bu büyük Buda heykeli, dünyadaki türünün en büyük ayaklı heykeli olarak kabul ediliyor. - Tamamlanması 
12 yılı alan 34 metre yüksekliğindeki 
heykele ulaşmak için çok ilginç bir yöntem 


olarak, Ngong Cable Car'ı kullanmanızı siddetle (o öneririz, Diğer o alternatif olarak merdivenleri kullanmak zorunda 


Tüm o kalabalık, parlayan sokaklar ve yüksek binalar, kalabalık pazarlar ve tema parklarını geride bırakacağınız muhteşem bir yolculuğa çıkartıyoruz Sizi. Sessiz, geleneksel bir hayat yaşayan Tanka halkı, denizin gel-gitlerine karşın dikmeler üzerine yaptıkları evlerinde yaşıyorlar. Köylüler, turistlerin ilgi çekmesinden sonra yerel turlar düzenlemeye başlamışlar. Burası, 


olduğunuz Buda heykeline en hızlı çıkış, 
25 dakikalık bir yolculuk ile çıkacağınız bu 
muhteşem manzaralı teleferik. Biraz daha fazla ödeyerek zemini şeffaf olanlarına binebilirsiniz. Yükseklik korkusu olanların tekrar oOdüşünmeleri gerekiyor (o çünkü yüksekten korkmayan, adrenalin seven insanlara bile hafif panik ataklar geçirttiği kesin bilgi. 


TATO 


ulaşım açısından biraz meşakkatli olsa da ulaştıktan sonra “İyi ki o yolu çekmişim” denilebilecek oOtürden bir köy. Lokal restoranlarında sunulan “Karides ezmesi" ve bölgenin sembolik yemeklerinden olan tuzlu balığı muhakkak tadın. Yerel pazarlardan alışveriş yapın. Burada gezinirken, nesilleri tehlikede olan pembe yunusları görme şansınız büyük. 
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B. Aylik 


Spiritüel ne varsa burada toplanmış, üzerine bir de romantizm ve keyif eklenmiş. Son zamanlarda her ne kadar Bali için “Çok turist doldu, artık çok ayak altı oldu, herkes gidiyor” türü duyumlar gelse de siz kulak asmayın. Bali'nin herkeste bıraktığı tat ayrı. Yol kenarı tezgahlarda yer fıstığı satan yerlileri, havada asılı kalan tütsü ve karanfil yağının sarhoş edici kokusu, taç yaprakları ile bezenmiş yolları, sörf için muhteşem dalgalar, tırmanış için büyüleyici volkanik zirveler... Evet, kimi kitaplarda anlatıldıktan sonra turist patlaması yaşanmış olabilir ama Bali sizi an'lık meditasyonlarda, sokak aralarındaki çiçekçilerde ve sessizce kıyıyı okşayan dalgalarda bekliyor. 
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END ONE; YA 


NEREYE GİDELİM? 


PURA TANAH LOT 


Kuta'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeybatısındaki Pura Tanah Lot ("Pura" Bali'deki tapınağı ifade eder) çarpıcı dalgalarla (o çevrili (kayalık oObir adada görkemli sahili ile birlikte, Bali'nin en ikonik tapınaklarından biridir. Onaltıncı yüzyılın başında inşa edilmiştir. Kayalar üzerinde bir gece geçirdikten sonra yerel balıkçılardan burada bir tapınak inşa etmelerini isteyen rahip Nirartha'dan ilham aldığı düşünülmektedir. Yabancıların tapınaklara girmeleri yasaktır ama tapınak yolları da en az tapınaklar kadar büyüleyici. 
Hazır buraya gelmişken, kafelerden birinde Kopi Luwak kahvesini tadın. Buradan, kıyı yolundaki geçidi kullanarak Batu Bolong'a ulaşabilirsiniz. Bali'deki herhangi bir tapınağı ziyaret ederken giydiğiniz kıyafetler önem taşıyor. Özellikle bir “sarong” (bir çeşit büyük örtü) ve kemer takmanızda fayda var. 


Bali'nin kuzeyindeki Singaraja bölgesinde, yaklaşık yedi ayrı şelale, Bali'nin en güzel manzaralarından birisi olarak kabul edilmekte. Çalılık pirinç taraçaları ve yerel köylerin kızıl renkte dikenli meyve veren rambutan ve meyvesi oldukça kokulu (öyle kokulu ki elinizde bu meyve varken Singapur'da toplu taşım aracı kullanamazsınız) durian ağaçlarıyla çevrili yolu ve yoğun tropik ormanı geçerek şelalelere kavuşabilir ve bu muhteşem sularda yüzebilirsiniz. 
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NUSA ADALARI 


Bali'nin keşmekeşinden kaçmak istiyorsanız burası tam size göre. Nusa Ceningan, hemen komşu ada, popüler Nusa Lembongan ile sadece bir köprü aracılığı ile bağlanıyor. Sürat teknesi ile kolaylıkla ulaşılabilen adalarda sörf, şnorkelle dalış, tekne ve kürekli kayıkla gezinti yapabilirsiniz. Kıyıda, yosun hasadını izleyebilir, muhteşem plajında güneşin tadına doyabilir ve sularına dalabilirsiniz. 
Göz kamaştırıcı plajı “Dream Beach”, “Mantar Körfezi" ve “Şeytanın Gözyaşları Kayası" ile bir çok ilgi çekici etkinlik sizi bekliyor olacak. 
Üç adanın en büyüğü olan Nusa Penida, su altı canlılarını görmek ve dalış için ideal. 
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Maymun ormanı, Bali'nin kültürel merkezi olan Ubud'dan sadece 10 dakikalık yürüme mesafesinde, Sacred Monkey Forest Sanctuary (Kutsal maymun ormanı tapınağı) olarak da biliniyor. 


Hayvanseverler ve fotoğrafçıların tutkusu olan bu parkta bir çok maymun ve bitki türünü görmek mümkün. Gri renkli uzun kuyruklu makak maymunlarının eğlenceli şakaları, yemyeşil yollar, heykeller ve eski 


MONKEY FOREST 


tapınaklar arasında yoğunlaşmış bitki örtüsü ile mistik bir his veriyor. Ormanın güneybatı tarafında, yüzlerce maymunun ağaçlar arasından salınarak surların Üzerinden tırmanıp 14. yüzyılda yapılan Pura Dalem Agung Padangtegal tapınağına ulaşıyor. 
Bu tapınak, ormandaki üç tapınaktan birisi. 
Ormanın kuzeybatısında antik bir banyo tapınağı olan Pura Beji, serin bir derenin yanında yer alıyor. Monkey Forest yolcuları için önemli hatırlatmamız var: Maymunlar 


eşya çalmakta çok ustalar, çaldıkları eşyanın değerine önem vermiyorlar elbette ama siz o giden eşyayı unutabilirsiniz, geriye almanız imkânsız. Maymunlarla göz temasından kaçınmanız öneriliyor. Sizin onlara dişlerinizi göstererek gülümsemeniz onlar tarafından saldırganlık belirtisi olarak algılanabiliyor. 


Önemli bir öneri de bölgeye yiyecek 


getirmemeniz. Anında başınıza üşüşüveriyorlar. Bizden söylemesi. 
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MOUNT BATUR 


Karanlık güne dönerken, Batur Dağı'nın zirvesine doğru tırmanan yolcular görülür. 
Bu her gün olan bir manzaradır. Bin 700 
metrelik zirveye ulaşıldığı anda güneşin yükselişi ayaklar altındadır sanki, orada insan baştan olur, herşeye baştan başlar ve doğanın kutsiyetiyle kendinden geçer. 
Bu aktif yanardağ, Ubud'dan arabayla bir saatlik mesafede. Bali merkez yöresindeki Kintamani Bölgesi'nde yer alır ve gün doğumunu izlemek için düzenlenen zirveye yapılan yürüyüş, Bali'de yapacak en iyi şeylerin ilk sıralarında gelir. 


İyi işaretlenmiş patikalar boyunca yürüyüş oldukça kolaydır ve genellikle yaklaşık iki-üç saat sürer. Rehberli yürüyüş grupları, aktif yanardağın obuharıyla pişirilen yumurtaların da olduğu bir piknik kahvaltısı yaparlar ve Batur Dağı ile eteklerine uzanmış Batur Gölü'nün enfes güzelliğini seyrederler. Yürüyüş yapacaklar için en önemli önerimiz şu, katmanlı giyinin. Yürüyüş ayakkabıları çok önemli. Buradan, Bali'nin en önemli tapınaklarından birisi olan Pura Ulun Danu Batur'a gidebilir ve Batur Gölü kıyısındaki Toya Bungkah'ın köyünde kaplıca tedavisi için bir kaçamak yapabilirsiniz. 


İ 
İ 
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İnanılmaz bir tapınağa davetlisiniz. 
"White Temple" olarak da bilinen Wat Rong Khun. Bu Budist tapınağı ilk bakışta, onlara tapınılsın diye tanrılar tarafından Tayland'a indirilmiş gibi geliyor insana. 


Bu ilahi esin kaynağı, Taylandlı sanatçı 
Chalermchai Kositpipat tarafından 1997 
yılında tasarlandı. 5 Mayıs 2014 tarihindeki depremde neredeyse tamamı çok büyük hasar görünce Kositpipat tarafından restore edildi ve daha da büyütülmesi kararı alındı. Yapımı henüz tamamlanmamış olan bu eşsiz tapınak, Chiang Rai şehrinin 
15 kilometre güneyinde (o bulunuyor. 
Beyaz rengi ve yapımında kullanılan cam parçalarının güneşin yansımasıyla pırıl pırıl parlayan eşsiz bir tapınaktır. Beyaz renk Buddha'nın saflığını, bilgeliğini ve Budist öğretileri simgeliyor. 


WAT RONG KHUN 
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Dünyanın en gelişmiş ve refah seviyesi yüksek ülkelerinden birisi Singapur. Efsaneye göre Palembang Prensi Sang Nila Utama, kaderini yerine getirmek için tehlikeli bir deniz yolculuğuna başlar. Şiddetli bir fırtınaya maruz kalır, gemisi Temasek adasında karaya oturur. Bu adada, görkemli ve egzotik bir hayvan olan “Singa”, yani aslanla karşılaşır. Böylelikle bu adaya “Singapura”" ya da “Lion City” olarak bilinen bir krallık inşa etmeye karar verir, Singapur'un doğuşu gerçekleşmeye başlamış olur. 


Asya Kıtası'nın karayolu ile ulaşılan en uç noktası olan Singapur, kapağı açık bir fırın karşısında oturuyormuşsunuz hissi veren bir ülke. Ekvator çizgisine sadece 150 km uzaklıkta olan ülke, ekvatora olan yakınlığını "fazla samimiyet" noktasına getirmiş sanki! 
Böyle bir sıcak, sanırız, başka yerde karşılaşılabilecek cinsten değil. O nedenle binaların, toplu taşım araçlarının ve kapalı her neresi varsa iç mekânlarının buz gibi olması sağlanıyor. Şehirde gezerken, sokakta terleyip kapalı mekânda ıslak tişörtlerle dolaştığınızda ürperme ihtimaliniz yüksek. Bu nedenle, kendinizi korumaya almanız, çantanıza yedek bir iki tane tişört atmanızı öneririz. 


Yüzölçümü olarak Yalova'dan bile küçük olan ülke, inanılmaz bir düzen içeriyor. Yaşayanların çok yüksek vergi ödediklerini öğrendiğimiz ülkede, verginin halka dönüş şekli şehrin her yerinde görülebiliyor. Sanki bir orman içinde yaşayan halk da durumdan gayet memnun. 
Yere bir şeyler atmanın cezası çok büyük. Özellikle sakız ve sigara izmariti atılmasının cezası yüzlerce Dolar. 
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O6O 
THE COUPE IS BACK 


INFINITI 


EMPOWER THE DRIVE 
İSTANBUL - ANKARA - İZMİR 


2.0 benzinli motor 211 hp, 100 km'de şehir içinde 9.2 L, şehir dışında 5.4 L, birleşik 6.8 L yakıt tüketimi, 156 gr/km karbon emisyonu. 
3.0 benzinli motor 405 hp 100 km'de şehir içinde 13.1 L, şehir dışında 6.8 L, birleşik 9.1 L yakıt tüketimi, 208 gr/km karbon emisyonu. 


BW Bayraktar infiniti.com.tr 


© 00) infinititurkiye 


Singapur'da taksi duraklarından taksiye binebilirsiniz. Ancak şehri tek başınıza gezmek istiyorsanız, geminin kalkış saatini ayarlayarak toplu taşım aracı da kullanmanız mümkün. Tipik turist güzergahları yaklaşık 1 Dolar. Metro ve otobüsün tek farkı, otobüste çevreyi de rahatlıkla izleyebilecek olmanız. Toplu taşım araçları için kartları, metro girişlerindeki bürolardan alabiliyorsunuz. 


Singapur Marina Körfezi'nin merkezinde, yüzbir hektarlık bir alana yayılmış olan Gardens by the Bay, dünyanın dört bir yanından çeşitli flora ve faunalara sahip bir çok bitki grubuna ev sahipliği yapıyor. Yüzlerce kaktüs çeşidi de dahil olmak üzere dünyanın tüm büyük bölgelerinden şaşırtıcı ağaçlar ve bitkiler görmek isterseniz gezmeniz gereken yer, burası. 
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Sabah 08.30'dan akşam 19.00'a kadar açık olan bu bahçede birbirinden güzel orkideleri gözlemlemenin yanı sıra, muhteşem kokular içinde huzuru bulacaksınız. Çeşitli renk ve güzellikteki melez orkideleri görüntülemek için kaç kez durduğunuzu sayamayacaksınız. 
İçerideki hediyelik eşya bölümüne uğramayı unutmayın. 


Bu gezi, şehir turunda 6 saatlik bir zamanı kaplıyor. Cruise, Singapur'da demir attığı zaman düzenlenecek kara turunda daha kısa bir gezi olarak organize edilmiş olabilir. Bu tur, İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkenin rolü hakkında bilgi edinmeniz, çeşitli müze ve anıtlarda durarak tarihi yaşamanız için idealdir. 
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Buddha 
Tooth Relic 
Temple and 
Museum 


Buddha'nın dişini (görebileceğiniz o müze, çiçekli saksı bitkileri ile bezenmiş bir kapıdan tapınağa açılan yola girilerek bambaşka bir dünyaya götürüyor sizi. İbadet edenlerle karşılaşabileceğiniz bu bu tapınak ve müze, hem manevi hissi hem de görsel şöleni dolayısı ile görülmeye değer. 


52 www.cruiseandtravel.com'ir 


İİ 


a9 N ae İN gi Tİ ra ime Biz ze elma . makin, 7. sr Deki a ekg e ME A Yk 


KO me ir iin 


Kil 


Çin toplumunun tarihi ile ilgileniyorsanız ve tarihi eserlerin mimarilerine meraklıysanız ziyaret etmek için büyüleyici bir yer. 19. Yüzyıl başlarında ülkeye yerleşmiş Çinli bir ailenin evi olan bu yapı, Çin sembolleri içeren sunaklar, duvardaki zodyak oyması, su yollarının yapı içindeki gidiş gelişleri ile tam bir fengshui tarzında, Ayakkabı ile dolaşılması ve fotoğraf çekilmesi yasak. Yapı içindeki tarihi eserler ile bir büyük devri tekrar yaşayacaksınız. 


Kampong Glam semtinde yer alan Sultan Camii, Singapur'da yaşayan Müslüman topluluklar için en önemli ibadet yeri. Soğan şeklinde olan altın kubbeleriyle ünlü caminin mimarisi hayran olunmayacak gibi değil. Yapı, 1824 yılında inşa edildi ve 
1930 yılında restorasyonu gerçekleştirildi. 


Alışveriş çılgınlığı ile sizi büyüleyecek olan Orchard Yolu'na dik bir sokak ile ayrılan Emerald Hill, tüm o yeni 'şey'lere sırtını dönmüş, muhteşem otantik sıcaklığı ile karşılıyor ziyaretçilerini. O kadar modern bina arasında böylesine güzel, rustik bir ortam bulmak gerçekten büyük sürpriz oluyor. Burada yer alan evler ve ortak yaşam alanları, Singapur Peranakan tarihinin önemli bir parçası. 
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“ 


aa 


GÜRME 


Konu Uzak Doğu yemekleri olunca hem merakımız kabarır hem de ufak bir tedirginlik denizinde yüzmeye başlarız. Sorular genellikle birbirine benzer: “Ne eti var?" “Baharatları neler?" Hani maksat bilmediğin bir şeyi yememek... 


ça 


LA 


ENA 


Ama tadına baktığınızda sizi bambaşka diyarlara alır götürür bu yemekler. Kiminin isimleri bile acayiptir, tabi bize göre. O yemeği yapana sorsanız size şeceresini çıkartır, o ıstakoz nereden gelmiş, suyuna eklenen yosunun kaynağı neresiymiş... 


İşte biz de bu sayımızda biraz sizi alıp götürelim istedik. Cesaretli olduğunuzu biliyoruz, bu nedenle de güzel yemek tariflerini de yazımızın sonuna ekledik. Ying-yang uyumunu hazırlayın, çakralarınızı açın ve Uzak Doğu'nun tütsülü gizemlerini evinizde tıkır tıkır kaynayan bir tencere yemeğe çeviriverin! 


Gulai Ikan Talang Masin 
(Körili Tuzlanmış Balık) 


Malezya, Langkawi'nin muhakkak tatmanız gereken bir çok türde yemeği vardır. Özellikle balık severler için seçtiğimiz bu yemek, levreksigillerden bir balık olan gueenfish (kraliçe balığı), ananas, hindistan cevizi, limon ve köri ile hazırlanan ve sebzelerle süslenen bir yemektir. 


Başlangıçta Hint-Müslüman kültürleri tarafından hazırlanan ve tüketilen bu yemek, zamanla her Malay evinde ve restoranında rastlayabileceğiniz popüler bir yemek haline gelmiş. Sebze olarak şalgam, patlıcan, domates ve fasulye ile hazırlanan bu yemek, genellikle beyaz pirinç veya domates pirinciyle bir arada sunularak ilave lezzetlendirilir. 


Kare-kare 

Rilipinler'in en iyi yemeklerinden birisi olan Kare-kare, fıstık sosu, çeşitli sebzeler, marine edilmiş büyükbaş hayvan eti (sığır eti tercih ediliyor) ile yapılan bir güveç. Sakatat ve ısırgan otu da eklenen güveç, etin çeşitli varyasyonları, kimi zaman keçi eti veya nadiren tavuk etiyle de yapılmakta. Sık sık biberle doldurulmuş bagoong (karides hamuru) ile servis edilir. Filipinlerin çok tükettikleri otantik yemeklerden bir tanesidir. 


Bebek ve Ayam Betutu 

Bali'nin geleneksel yemeklerinden olan betutu, yerel baharatlar ile doldurulmuş, muz ağacının büyük yapraklarına sarılı bir piliç veya ördekten oluşur. Bu “dürüm”, 6 ya da 7 saat boyunca bir kömür ateşinde pişirilmesi ile elde edilen lezzetli bir yemektir. 
Bu ağır ateşte pişmenin sonucu, kemiklerinden kolayca ayrılan, zengin baharatlarla muhteşem aromalı, sulu, etli bir lezzet senfonisidir. 


Tom Yam Goong 

Tayland'ın bu ulusal yemeği, kokulu otların bolca kullanımı ile zengileştirilen aroması ile muhteşem bir damak tadı bırakıyor. 
Limon yaprağı, misket limonu, zencefilgillerden havlıcan, acı şili biberleri, arpacık soğan, balık sosu, jumbo karides ve mantardan oluşan bu güzel yemek, sıcak ve eksi, eşsiz bir kombinasyondur. 
Pilavla birlikte servis edildiğinde ağızlara layık bir ana yemek olur. 
Tarifini ve yapılışını ilerleyen sayfalarımızda bulabilirsiniz. 


Sukiyaki 


Japonya'nın geleneksel yemeklerinden olan sukiyaki, sığır eti sevenler için gerçek bir zevk. Masada, sıcak yüzeyde nabemono denilen bir tür güveç içinde pişirilir. Japonlar damak tadı konusunda inanılmaz kombinasyonlar oluşturma yeteneğine sahiptirler. Sukiyaki de bir çok Japon gıdası gibi farklı yöntemlerle pişirilir. Tokyo'da en yaygın kullanılan malzemeler arasında sebze, tofu ve negi bulunur. Bu malzemeler sığır etine eklenir ve birlikte pişirilir. Soya sosu, şeker ve sakiye benzeyen bir çeşit pirinç şarabı olan mirin eklenir. Kaynatılmış udon veya soba eklenir. Sukiyaki, özellikle kışın tüketilen bu yemek, insanın içini ısıtır ve bu nedenle mükemmel bir kış yemeği olarak kabul edilir. 


LI 

Dim Sum 

Hong Kong'a gelenlerin, gitmeden muhakkak yapması gereken en önemli şey, dim sum yemektir. “Yüreğe dokunan" anlamına gelen dim sum, İspanya'daki tapas, bizdeki meze kabilinden bir yiyecek. Her türlüsü olan dim sum, buhar ile sıcak tutulan bambu tabaklarda servis ediliyor ve balık topçuklarından domuz kulağına, tavuk ayağından karidese kadar bir çok çeşit içeriyor. Hong Kong'da özellikle çay içilen yerlerde muhakkak servis edilen dim sum, restoranlarda da büyük tabaklarda çok çeşit olarak servis ediliyor, tabaklar masanın ortasında dönen bir tepsi üzerinde yer alıyor ve masanın etrafında oturan herkesin bu lezzetlerin hepsinden tadabilmesi sağlanıyor. 
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Geldik yine festivallere... Yaşadığınızın tadına varmanız için daha ne duruyoruz ki? Rengarenk ortamlar, rengarenk insanlar bizi bekliyor. Bu ortamlar ve zamanlar içinde sizin de kendi renginizi biraz açmanızın, biraz da müziğin sesini açmanızın tam da sırası. Nefes alan her canlının çocukluğuna dönmesi, şımarması ve bir araya gelerek aynı şeyi kutlaması ne kadar da güzel, bu güzelliği bu sefer, destinasyonlarda uğradığımız limanlardan size gönderiyoruz. Buyrun, keyfini çıkarmaya! 
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Thaipusam 


Ocak ayının sonlarında Batu Mağaraları'nda Thaipusam düzenlenir. Bu Hindu festivali, Kuala Lumpur şehir omerkezindeki Sri oMariamman Tapınağı'ndaki Thaipusam Şenliği'nden önceki akşam yürüyüşle başlar. Sabahın erken saatlerinde Batu Mağaraları'na varılır ve kutlama başlar. 


Toplam sekiz saat süren çok renkli bir olaydır. 
Hindu inananlarının hac olarak gördüğü bir şenliktir. 
Geçtiğimiz dönemlerde bir milyondan fazla inananın ilgisini çekti ve bu toplantıyı, dünyanın en büyük toplantısı haline getirdi. 
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Çiçek açan ağaçlar, kışın sonunu gösterir ve baharı karşılar. Japonya'nın sembolü olan kiraz çiçeğinin insanlara sunduğu büyüleyici güzellik, bir ağacın sadece olduğu yerde dururken insanı derinden nasıl sarsabileceğinin en güzel örneklerindendir. 
Japonya'nın tüm parkları bu görkemli güzellik için hazırlanır ve festivali bekler. Ueno Onshi Parkı, Asukayama Parkı, Meguro Nehri, Chidorigafuchi, Sumida Nehri kıyısı özellikle ziyaret edilen yerlerdir. 
Çiçekler genellikle Mart'ın son haftasında açar ve bu güzellik Nisan'ın ilk haftasına kadar sürer. 
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Yeni yılın bu kadar sessiz kutlandığı bir yer daha dünya üzerinde yoktur. Saka'nın yeni yılını kutlamanın diğer adı “Bali'de Sessizliğin Günü" Yılbaşı kutlamaları, Nyepi'den bir kaç gün önce çeşitli ritüellerle başlar. 
Bali'nin dört bir yanındaki çeşitli köy tapınaklarından hacılar, sahil şeridine doğru bir uzun yürüyüşe çıkarlar. 
Gençler hazırladıkları, muhteşem el sanatları ürünü maskeler ve kostümlerle kötü ruhları kovalarlar. 
Herkes evinde ibadetini yapar ve tencereler, tavalarla evlerinden çıkıp sokaklarda kötü ruh kovalamaya başlarlar. Geçit töreni ise saat 19.00 sularında başlar. 
Ancak Nyepi günü, adada büyük bir sessizlik hakim olur. Toplanma ve tefekkür ile geçen bu sessizlik zamanında trafikte hiç bir araç, sokakta hiç bir insan göremezsiniz, ambulanslar, polis devriyeleri ve acil durumlar hariç olmak üzere, sokaklarda motorlu taşıtlara izin verilmez. 
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Shhuket” 
Vejateryan Şenliği 


Çin takviminin dokuzuncu ayı boyunca et ve çeşitli uyarıcılardan uzak durmanın, iyi sağlık ve huzur hakkı vereceğine inanan Çin'liler, Ekim ayının başında renkli bir etkinlik düzenliyor. Bu etkinliğin kendine has çok değişik kutlamaları bulunuyor. 


Festival, Çinli bir grubun adada opera oynarken sıtmaya yakalanması ve “Dokuz İmparator Tanrı"ya dua ederek iyileşmelerini kutlayan bir şenlik olarak başlamış, her m m aaa gam a 


tlrrenueyuussaatti 


sene büyüyerek dünya çapındaki ününe kavuşmuş. Bu festivalde vücut temizliği, mutfak aletlerinin temizliği, festival boyunca beyaz giyinmek, fiziksel ve zihinsel olarak doğru davranmak, sektsten ve alkolden uzak durmak gibi kuralları var. 


Ayrıca yas tutan insanlar, gebe kadınlar ve özel günlerinde olan kadınların törenlere katılması yasak. 


Ironman 


Bu festival aslında bir çeşit triatlon. Şubat ayında gerçekleştirilen bu festivalde katılımcılar 2.4 millik bir yüzme ile başlıyor, ardından 112 mil bisiklet sürüyor, 26.2 mil maraton koşturuyor. 


Dünyanın en çok bilinen dayanıklılık olaylarından birisi olan bu triatlon, Amerikan Deniz Kuvvetleri mührü için bir meydan okumayla başladı. Başlangıçta Waikiki Kaba Su yüzme, Oahu Bisiklet Yarışı ve Honolulu Maratonu kombinasyonu idi. Ancak şu anda bir dizi etkinlik sayısı ile yıl içinde Malezya dışında baska yerlerde de bu festival yapılır 


A 


bBodrümün eşsiz cenneti Gündoğan'da HYPERLUX bir yaşam sizleri bekliyor. 


NOVOomMaison.com 
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S KLT YAPI 


SEYYAHIMIZ 


PEKCAN TÜRKEŞ 


DÜNYANIN EN FAZLA MÜSLÜMAN NÜFUSLU ÜLKESİ OLAN ENDONEZYA'NIN FARKLI RENKLERİNİ İÇİNDE BARINDIRAN BALİ ADASI 


Güneydoğu Asya ve Okyanusya'da yer alan Dünyanın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi 

Endonezya,17.000'den fazla adadan oluşuyor. Tabiatı yok etmeyip onu koruyan ve bu nedenle dünyanın 

ikinci büyük biyoçeşitliliğine sahip olan bu ülkenin kumsalları, denizi ve ay ışığı altındaki manzarasıyla 

ünlü Balayına çıkan çiftlerin tercih ettiği en büyük adası Bali Adası. Endonezya'nın en turistik adası 

Bali, batıda Cava,doğuda ise Lombok adasının arasında kalır. Başkenti: Denpasar.3,5 milyon nüfusa sahip olan adanın o 93 Hindu geri kalan kesimin çoğunluğu ise Müslümandır. 


TROPİKAL BİTKİLER VE HEYKELLER ŞEHRİ UBUD 


Bali Adasının çok sayıda tapınak ve müzelerin bulunduğu Ubud tam bir cennet, insanı şehre varır varmaz içine çeken büyüleyici bir havası var. 


Dar sokakların iki yanındaki iki katı aşmayan evlerin çoğun küçük havuzlar, tropikal bitkilerle ve heykelciklerle dolu. Halkın 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büyük çoğunluğu Hindu dinine bağlı olan şehrin dar yollarında bile özenle süslenmiş çok fazla tapınak ve pirinç tarlaları var. 
Ubud'da halkın büyük kısmı zanaatkar, şehir merkezindeki dükkânların çoğunda tablo, heykeltraş, tahta oymacılığı ve uçurtma gibi ürünler satılıyor. Bali Adası'nda bulunan bu şehirde, adanın dünyaca ünlü masajını 


kentin oatmosferinin tadını çıkararak yaptırabilirsiniz. İşte Ubud'da gezmeniz gereken yerlerden bazıları: Agung Rai Sanat Müzesi-Saraswati Tağınağı-Antonio Blanco Müzesi-Puri Lukisan Müzesi-Tegalalang Rice Terracef/Pirinç tarlaları)- Monkey Forest (Maymun Ormanı)-Royal Palace (Kraliyet Sarayı) 


HİNDİSTAN CEVİZİ SUYU 

Ubud'ta dolaşırken restoranların önünde üzerinde pipetler olan yeşil Hindistan cevizleri görüyorum. Önce Hindistan cevizi Suyu ile hindistan cevizi sütü farklı seyler olduğunu belirtelim.Bu pipetler aracılığıyla (OHindistan cevizinin suyu içiliyor. Düşük kalorili yapısı nedeniyle Hindistan cevizi suyu hem iyi bir iştah kesici ve tok tutucu içecek hem de içerdiği potasyum minerali nedeniyle metabolizmayı hızlandıran bir besin olarak zayıflamaya yardımcıymış. 


MAYMUN ORMANINDAKİ 
TAPINAKLAR, 

Ormanda Ölüm,yYıkanma ve Ölü Yakma töreni tapınağı olmak üzere üç Tapınak var. Kendinizi bir Indiana Jones filminde gibi hissetmenizi sağlayan Pura Dalem Agung (Büyük Ölüm) Tapınağında oldukça ürkütücü onlarca heykelle karşılaşacaksınız 


Kutsal havuzlu Yıkanma tapınağı Pura Beji'nin yanında ve Pura Prajapati (Ölü Yakma ) Tapınağında ölüler tören eşliğinde yakılıyor. Bu tapınağın yanında bir mezarlık da bulunuyor. Buraya geçici olarak gömülenlerin kalıntıları bir kaç yılda bir çıkartılarak toplu halde yakılıyormuş. 
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KİNTAMANİ YANARDAĞI 

Ubud'da bulunan Kintamani Volkanik dağ mutlaka görülmesi gereken yerler arasında, Bali'nin kuzeydoğusunda yer alan bu aktif volkan dağı en son 2000 yılında patlamış, ara ara ufak depremlere sebebiyet veriyormuş. 


Günümüzde aktif volkanlar arasında sayılan dağın belli dönemlerde kraterinden sadece duman çıkıyor. Batur Dağı trekking sevenlerin o rotası.Batur Dağında gün 


doğumu izlemenin keyfi muhteşemmiş. 


BADANG MARKET 

Ubud'un sürekli korna sesleri ve trafik ile dolu caddelerinden geçerek olan geleneksel pazar The Badang Market'e varıyoruz. 


Ubud'un sokaklarında dolaşmak sanat, tasarım, el işi ürünler satan butiklerde göz gezdirmek ve kafelerde harika organik lezzetler yiyerek, enfes kahveler ve sağlıklı meyve suları içmek,masmavi gökyüzü ve pamuk bulutların altında, palmiyeler, bambular, hindistan cevizi, banyan ağaçları ve sarmaşıklar ile kaplı teraslara nazır havuzlarında yüzmek son derece keyifli bir duygu. 


TİRTA EMPUL TAPINAĞI 

Bali'deki önemli Hindu tapınaklardan biri olan Tirta Empul Tapınağı,Ubud'a yakın Tampaksiring köyü civarlarında bulunuyor. 


Balililer dinsel ayinler için buraya gelip, kutsal oOsuda yıkanıyorlar. o Mucizevi iyileştirici ve arındırıcı gücü olduğuna inanılan Tirta Empul'un içinde rengârenk balıkların yüzdüğü büyük havuzlar mevcut. 
Balıklara yem atabiliyorsunuz. 


Diğer tapınaklara nazaran daha mistik olan bu tapınak 3 bölümden oluşuyor. 
Özellikle Günahlardan arınılan havuz bölümü çok ilgi çekici. Tapınağa girerken kadınların saçlarını toplamaları gerekiyor. 
Bali'deki diğer tüm tapınaklara gireken giyilmesi gereken Sarong denilen bir çeşit Şal,Pareo ile vücudun çıplaklığının kapatılması zorunlu. 


BALİ'DE NÜFUSUN ÇOĞUNLUĞU 
HİNDU 

"Bali"denildiği zaman çoğumuzun ilk aklına gelen lüks oteller, aromatik masajlar ve Spa keyfi, olaganüstü sahiller, kokteyller ve egzotik bir tatildir. Benim için daha çok otantik ve mistik düşünceleri çağrıştırıyor. 
Ülke geneli Müslüman olmasına rağmen, Bali'de Hindu dini, inanışları ve yaşam tarzı çok etkili. 


Bali kültürü, milattan sonra 1. yüzyıldan itibaren Hint ve Çin kültürlerinden önemli bir biçimde etkilendi. Özellikle Hinduizmin bölgedeki kültüre güçlü etkileri oldu.Bu Adada heykel, resim,dans ve mimarileri inanamayacağınız kadar göz alıcı. 


BALİ'DE SANAT 

PURİ LÜKUSAN MÜZESİ 

Bali'nin tarihi türlü kültür sentezleriyle birbirine girmiş, buna rağmen günümüzde, eski ile yeniyi en iyi harmanlamış yerlerden birisi. Ubud'daki Puri Lükusan Müzesinde 1930'ların Balinez Resim sanatı ve tahta oynacılığın en iyi örneklerini özellikle Batuan Okulunun Brahman Sanatçısı Ketut Murtika'nın "Hayatın Tekerleği" eserinde görebiliyoruz. 


Üç binadan oluşan bu müzede Bali'nin tüm sanat Oo akımlarından örnekler sergileniyor. Müzenin bulunduğu alandaki bahçeler de oldukça etkileyici ve de huzur veriyor insana, 


BLANCO RENAİSSANCE MÜZESİ 
Blanco Rönesans Müzesinde Bali'ye yerleşmiş ve ömrünü burada tamamlamış İspanyol sanatçı Antonio Blanco'nun eserleri sergileniyor. 


Tıpkı Salvador Dali gibi eksantrik bir karakter olan Blanco, özellikle erotik sanat türünde eserler üretmiş. Filipinde yaşayan İspanyol bir aileden gelen Blanco'nun eserleri ölümünden (1999) sonra müzeye çevrilen evinde sergileniyor. 


GOA GAJAH-FİL MAĞARASI 
9.yüzyıldan kalma Goa Gajah (Fil Mağarası) .Ubud'a 3 km mesafede.Mağaranın girişi Şeytan ağzı ile oyulmuş.Burası kutsal bir mekân olduğu için belinize kuşak bağlamanız gerekiyor. Yıkanma havuzu ve kaya üzerindeki oymalar da görmeniz gerekenlerden. 


Ganesha'nın heykeli.Havuzların yanında şelale,pirinç tarlaları ve Buddhist stupa parçaları obulunur.Goa Gajah külliyesi 1950'li yıllarda bulundu ve UNESCO Dünya Miras listesindedir. 


TEGALLALANG PİRİNÇ 
TARLALARINDA KOŞMANIN 
KEYFİ 

Müslüman olan Endonezya topraklarına bağlı çoğunluğu Hindu olan bu toplum görülmesi ve kültürünün yanında yaşam biçiminde keşfedilmesi gereken bir gizeme sahip.Ruhani huzura önem verenlerin uğrak noktası olan tapınakları görmeli, lezziz yemekleri tatmalı ve tropikal yağmurlarda pirinç Oo tarlalarında (oOkoşmanın keyfini çıkarmak gerek. 


Endonezya fotoğraflarında ilk gözümüze çarpan pirinç tarlaları (Tegallalang) oluyor. 
Özellikle Tampaksiring köyü civarlarında bulunuyor. Dağlık arazide ise teraslar şeklinde kat kat düzenlenmiş tarlalar bu yağmur sezonunda en yeşil görüntülerini veriyor. 


Ada'nın pirinç tarlaları görülmeye değer .Bali halkı için pirinç tarlaları kutsal. 
İnsanlar,sabah ayininde su ile ıslatılmış pirinçleri alınlarına yapıştırıyor ve düşene kadar ellerini sürmüyorlar. 


SARASWATİ TAPINAĞI VE 
KECAK-LEGONG & BARONG 
DANSLARI 

Ubud'un muhtemelen en güzel tapınağı olan Pura Taman Saraswati, ana caddedeki Cafe Lotus'ın hemen arkasında yer alıyor. 


Bu görkemli Hindu tapınağının dış duvarlarında bilgelik ve sanat tanrıçası Saraswati'yi onurlandıran çeşitli oyma figürler bulunuyor. Tapınağın ön kısmında ise nilüfer çiçekleri ile kaplı bir havuz var. 


Saraswati Tapınağının hemen yanıbaşında nilüfer göleti manzaralarına nazır Cafe Lotus'de mahalli Keçak -Legong&Barong Dansları izlenebilir. 


Bali dansı yüz, göz, el, kol, kalça ve ayak ifadelerinin çoklu düzeyleri, vurmalı ses tabakalarını yansıtan bir şekilde koordine edilir. Ünlü Kecak Dansı kimilerine çok sıkıcı gelse de yüzyıllara dayanan felsefesi çok etkileyicidir. Bu düşünce biçimi aynı zamanda mutfaklarında, yaşam alanlarında ve evlerin dekorasyonunda da görülür. 


BALİ MASAJI 

Ubud'da halkın büyük kısmı zanaatkar, şehir merkezindeki dükkânların çoğunda tablo, heykeltraş, tahta oymacılığı, uçurtma gibi sanatsal ve kaliteli ürünler satılıyor. 


Adım başı "Bali Masajı yapılır" tabelalarıyla karşılaşıyoruz burada. Bali masajı, vücudun tamamında, fazla baskı uygulamadan, hafif ve dairesel hareketlerle uygulanmakta olan masaj türü.Özellikle stresten uzaklaşmak için masaj yaptırmak isteyen ve hassas vücutlu bireyler için ideal bir masaj şekli.Yine bali masajının en profesyonel örneklerini bulabileceğiniz salonlar dışında ezoterik masaj gibi bilinmeyen masaj sanatlarının icra edildiği, yoga ve meditasyon seansları yapılan, organik yiyecekler satan ve servis eden bir dolu yer var. 


Bali'nin bu ünlü masajını Spa ve güzellik merkezlerinde deneyebileceğiniz gibi küçük salonlarda da bu Masajdan yararlanıp günün yorgunluğundan kurtulup,rahatlayacaksınız. 
Bir Şartla küçük salonların o hijyen koşullarından emin olmanız lazım. 


BOYA İLE MUMUN EVLİLİĞİ 
BALİ BATİK SANATI 

Boya ile mumun evliliği diye adlandırılan Batik sanat ürünleri Bali'nin başkenti Denpasar "ın yakınlardaki Tohpati Köyünde sergileniyor. 


UNESCO tarafından Endonezya'nın milli kültürü olarak onaylanmış Batik el işçiliği ürünleri Uzakdoğu pazarlarında önemli yer edinmiş. 


TOHPATİ KÖYÜ 

Mas Köyü ise tahta oymacılıkla tanınıyor. 
Özellikle ahşap işlerine meraklıysanız burada göreceğiniz oyma isçiliği size hayatınız boyunca unutamayacağınız anılar bırakacak. Genellikle tik ağacının kullanıldığı bu atölyelerde, hem ham malzemenin hem de el isçiliğinin ne kadar ucuz olduğunu görüp aynı ürünlerin ülkemizde ne kadar pahalıya (o satıldığını Oo görünce (o hayret edeceksiniz. Uzakdoğu felsefesinde çok önemli bir yeri olan ejderha figürlerini birçok ahşap ev eşyasında görebilirsiniz. 


MAS KÖYÜ 

Mas Köyü ise tahta oymacılıkla tanınıyor. 
Özellikle ahşap işlerine meraklıysanız burada göreceğiniz oyma isçiliği size hayatınız boyunca unutamayacağınız anılar bırakacak. Genellikle tik ağacının kullanıldığı bu atölyelerde, hem ham malzemenin hem de el isçiliğinin ne kadar ucuz olduğunu görüp aynı ürünlerin ülkemizde ne kadar pahalıya O satıldığını Oo görünce Oo hayret edeceksiniz. Uzakdoğu felsefesinde çok önemli bir yeri olan ejderha figürlerini birçok ahşap ev eşyasında görebilirsiniz. 


BALİ MUTFAĞI 

Endonezya Mutfağı, dünyanın en lezzetli ve zengin çeşnili yemeklerini sunan mutfak olarak biliniyor. Pirinç ve acı sos yemek kültüründe ilk iki sırada yer alıyor. 
Geleneksel Bali mutfağı taze sebze, et ve deniz ürünlerinin zengin baharat çeşitleriyle harmanlanması ile hazırlanıyor. Hemen hemen tüm uzak doğu ülkelerinde olduğu gibi, pirinç Bali yemeklerinde de ana öge. Pirincin yanı sıra tavuk, keçi eti ve deniz ürünleri ullanılıyor. o Bali, OEndonezya'nın aksine Hindu olduğu için yemeklerde domuz eti de ullanılıyor, ancak dana eti kullanılmıyor. Et, deniz ürünleri ve sebze de yemeklerde sıkça ullanılıyor. Örnek olarak şunları verebiliriz: Gado gado -Endonezya salatası, Nasi Goreg -Kızartılmış pirinç , Mie Goreng-Kızartılmış Noodle,Ayam goreg -kızartılmış tavuk ve Cah Kangkung denilen Sebze olarak kızartılmış su teresi bulunuyor. Sabah kahvaltısında pirinç ununa bulanmış ve kızartılmış muzun yanısıra haşlanmış Siyah Turp da tüketiliyor. 


Bali yemeği yemek için en iyi yerler ise "Warung" adı verilen yerel restoranlar. Her birinin farklı bir stili olan bu warunglarda hesaplı ve lezzetli kızartılmış balık, karides, tavuk ve et yemekleri yiyebilirsiniz. 


BALİ'DE KEDİ PİSLİĞİNDEN 
YAPILAN KAHVE: 

LUWAK KAHVESİ 

Bali'ye özgü tropikal meyvelerin ve baharatların yetiştirildiği botanik bahçelere turlar düzenleniyor. Bu bahçelerde yerel tatları barındıran çeşitli çaylar ve Luwak Kahvesi turistler otarafından  tadılıyor. 
1700'lü yıllardan beri üretilen Dünyanın 


SÖRF CENNETİ KUTA 
Bali Adasında plajlarıyla ünlü Kuta isimli bir sahil kasabası bulunuyor. Bizim Güney 


sahillerimize çok benzeyen Kuta bir Sörf cenneti. Sokaklarda Hindistan'da gördüğümüz gibi onlarca motorsikletle 


karşılaşıyoruz. 


Kuta'da akşamları yemek yiyebileceğiniz birçok restoran ve birçok seçenek var. Deniz ürünlerini, tercih etmeyenler için ise et ve tavuk yemeklerini çok ucuza yiyebilirsiniz, büyük bir ziyafetten neredeyse 15 $ dolara kalkınca, geceye devam etmek için içinizdeki 


en pahalı kahvesinin anavatanı Endonezya olduğunu biraz kahve kültürü olan herkes bilir ama pek çoğumuzun duymadığı bir Kahve çeşidi var: Kopi Luwak. 


Az üretilen bu Kahve; Endonezya'nın Sumatra adası ile çevresindeki birkaç adada yaşayan palmiye misk kedisinin yediği ve sonrasında dışkıladığı kahve 


sesi dindiremezsiniz. Nası goreng (kızarmış pirinç), bebek (ördek) , siyah pirinç pudingi ve karışık meyve sularını mutlaka denemelisiniz. 
Eğlenmek için Kuta'ya gelen tüm turistler Poppies Il Lane'teki eğlence mekânlarını gezerler. Ara sokaklardaki küçük barlarda birdenbire kendinizi büyük bir partinin içinde Avustralyalı'larla dans ederken bulursunuz. 
Balili kızların dans ettiği Sky Garden, Hard Rock Coffee gibi mekânlara uğradıktan sonra Sabaha karşı sessiz Bali sokaklarında güvenle otelinize yürüyerek gidebilirsiniz. 
Tabii birden motorsikletli "Kadın ve Travesti Tellalları"ile karşılaşırsanız şaşırmayın! 


çekirdeklerinden üretilmektedir. Günün belli saatlerinde iyi seçilmiş kahve çekirdekleri yedirilen kedigillerden ve oldukça hiperaktif bir kedi olan Luwak'ın sindirim sistemi bunları özel bir işlemden geçirdikten sonra dışkı olarak çıkartıyor. İşte bu dışkı önce temizlenip sonra pişirilmek üzere uzun bir işlemden geçiriliyor ve içebileceğiniz(?) en lezzetli(!)kahve ortaya çıkıyor. 


ENDONEZYA VE BALI'NİN 


ANIMSATTIKLARI 


» Endonezya dünyada en çok resmi tatil yapılan ülkelerden biri. 


« Endonezya'da islami kurallara göre evlenebilmek için gençlerin hacı olmaları şart . 


» İnandıkları tanrılarına günde 3 öğün yemek ve çiçek servisi veren insanların yaşadığı ülke. 


» Endonezya'da evlilik ardından soyadı ve miras kadından erkeğe geçiyor. Boşanma sonucu-evsiz barksız sokakta kalan erkekler için sığınma evleri var. 


» Bali'de masajı salonlarının dışında sokakta bile size masaj yapmak için yanınıza yaklaşacaklar 


» Endonezya'da aktif yanardağ ve fay hatları bulunuyor. 

« Bali, Ekvator'un biraz güneyinde yer alıyor. 

« Bali, Hintçe "kurban" demek. 

» Bali'de kertekelenkeleler ve kurbağaların dokunulmazlığı var. 


« Şahane bir uygulama varmış bu adada: yapabileceğiniz en yüksek ev, bahçenizdeki en yüksek ağacın boyu kadar olmak zorunda.Ne güzel! Ya ağacı büyüteceksin ya da evi küçülteceksin! 


» Cittaslow yani “yavaş şehir” olarak adlandırılan yeni bir akım başlamış. Huzurlu, yeşili bol, acele dolu yaşamı azaltarak hayat kalitesini artırmayı hedefleyen yerlere bu adı veriliyor .İşte Ubud tam olarak bu tanımın hakkını veren bir yer, tam bir “yavaş şehir” 


» Bali'de geceleri köşe başında bulunan uyuşturucu satıcıları usulca size yaklaşıp magic mushroom, kokain vs. satmaya çalışırsa şaşırmayın ve bu satıcılardan bazılarının polis olduğunu unutmayın. 


» Bali'de her yer tapınak sayılabiliyor. Esasen çoğu kişinin evinin bahçesinde kendine ait bir aile tapınağı var. Sürekli her yerde tütsü yanıyor. 


» Her sabah ve her akşam Bali'liler kapı önlerinde veya bahçelerinde bir gelenek uyguluyorlar; çöp yok etme, yani yakma geleneği. Ülkede çöp toplamak diye bir sistem olmadığından, çöpleri yakma yoluna gidiyorlar. Her sabah ve her akşam tüm şehri kaplayan bir sis tabakası bundan. 


« Fil safarisi revaçta. 


» Balinez usulü ton balığı ve tavuk kıymasını baharatla karıştırılıp sokakta satıldığı Satr Lilit çöp şişi tatmakta yarar var. 


» “Bali deneyimi" adı verdikleri bir sette limon çayı, zencefil çayı, ginseng çayı, zencefil kahvesi, saf kakao, vanilya kahvesi, çikolatalı kahve ve Bali kahvesi var. Her fincandan sonra ağızdaki eski aroma temizlesin diye su içiliyor ve tarçın çiğneniliyor. 


» Bali'deki şaraplar: pirinç şarabı, hindistan cevizi şarabı, yılan meyvesi şarabı (alkol oranı 443) 


» Endonezya, elektrik bile olmayan adacıklarında Teak, Mogahony gibi tropik bölge ağaçlarından elişi ve masif olarak üretilen kolonial tarz mobilyalarıyla ünlü. 

« Bali'de masaj salonlarının neredeyse tamamında alenen seks teklif ediliyor ve otel barları escort pazarına dönüşmüş bir halde Dünyanın 


en eski mesleği icra ediliyor. 


« Endonezya'da pazarlik sırasında satıcı parayı yere atarsa "son fiyat" anlamına gelir. 


" Rivayet olunur ki Endonezya'nın bazı adalarında yokluktan insanlarının Prezervatif yerine domates kullanıyormuş. 


» Jim Carrey'in son filmi Aman Tanrım! (Bruce Almighty) Endonezya'da gösterimi tanrının tasviri ve canlandırılması yapıldı 


diye yasaklanmış., 


» Endonezya'da çok sık Deprem olduğu için Denpasar Hava Limanında halkın paniğe kapılmaması için uyarılar var. 


» 100'den fazla yerel dil konuşuluyormuş. 
» Endonezya ulusal bayrağı Monaco'nun Bayrağı ile tıpatıp aynı. 
» Endonezya, Türkiye'den çok yarı işlenmiş tütün ithal ediyor. 


» Güney Asya depremi nedeniyle 100.000'i aşkın insanını yitirmiş bir ülke. 


« En batıdaki ucundan en doğudaki ucuna olan mesafe Avrupa'nın bir ucundan diğerine olan mesafeden daha uzun. 


KONUK YAZAR 


Filipinler, resmi adıyla Filipinler Cumhuriyeti 


bulunur. 


adaların tatil cenneti olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü adalardan 


güzel kıta Asya'nın Güneydoğu'sunda 7000' den fazla ada ve adacıkla tam bir adalar cennetidir ama bütün 


4000 tanesinin 


henüz ismi bile yoktur. 35 bin kilometre uzunluğunda kıyı şeridi hem çok girintili çıkıntılı hem de mercan kayalıklarıyla kaplı olduğundan gemilerin yanaşması bile pek mümkün olmaz. Ayrıca adalar volkanik olduğundan hayli engebelidir. 


Limanına yanaşabildiğimiz ve bu güzel coğrafyanın o tadını her açıdan doyasıya çıkarabilecreğimiz adalardan biri ve en büyüğü Luzon Adası'dır. Ülkenin başkenti ve en kalabalık şehri Manila bu adada bulunur. 


Aslında Manila limanı yüzyıllardır dünya ticareti açısından önem taşımaktaymış. 
Çin, Japon, Hint, Malay ve Arap tüccarların karşılaştığı canlı bir ticaret limanı olan Manila 1571'e kadar Müslümanlar tarafından yönetilmiş. oLuzon adasının batısında 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konumlanan Manila'ya Müslümanlarca 'May Nilad' ismi verilmiş. Çiçek açan su bitkilerinin yetiştiği yer anlamına gelen May Nilad zamanla Manila haline gelmiş. 


1520'de Ferdinen Macellan'ın Filipin Adaları'nı keşfinden 51 yıl sonra Manila, İspanyol Lopez de Legazpi tarafından ele geçirilmiş. Lopez, Manila'yı koloni başkenti yapmış. Çin'le yaptığı ticaret sayesinde zenginleşen okent, İspanyol Amerikan savaşları sonucunda 1898'de Amerika'ya 


devredilmiş; bu devirden önce üç yüz yıl boyunca kente İspanyollar hakim olmuş. 


2. Dünya Savaşı'nda Japonlar Luzon Adası'na saldırmış, şiddetli çarpışmalar sırasında Manila'nın büyük bölümü zarar görmüş. 1945'de Birleşmiş Milletler'in kurucu üyelerinden biri olmuş, 1946'da da bağımsızlığı tanınmış. 


Bu kadar tarih bilgisi niye derseniz, gideceğiniz ülkede ki sosyal ve kültürel çeşitliliği ove yaşayanlar arasında ki 


ekonomik uçurumu görünce şok geçirmeyin diye... Ülkenin “80'den fazlası Katolik Hıristiyan ancak Müslüman halkın varlığı da belirgin. Ancak dini ne olursa olsun, zor hayat koşullarından dolayı ülkenin insanlarının ohayata bakışı genellikle ortak. Hayatı biraz hafife, tiye alarak yaşamaya çalışan Filipinliler ekonomik ve fiziksel zorluklarla ancak bu şekilde başa çıkabiliyorlar kanımca... Bu dillerine bile yansımış, en çok kullandıkları deyim: “Its more fun in the Philippines” (Filipinler'de (her şey) daha eğlenceli ...) 

Dünyanın 


pek çok büyük şehri gibi 


Manila'da da yaşam zaman zaman eziyete dönüşebiliyor. O yüzden Manila seyahatinizi 
12 saatten kısa planlamanızı tavsiye etmem. 
Trafikte geçirilecek saatler kısa süreli bir tatil için can sıkıcı olabilir. Manila trafiğini Şöyle tarif edebilirim, İstanbul'un 30 sene 


önceki yollarını bugünkü araç trafiğinde düşünün... En yoğun zamanlarda 10km. lik yolun bile 2-3 saatte alındığını Manila'da yaşayan herkes bilir ve bunu kabullenmiştir. 
Bu da çalışan kesim için günün ortalama 5-6 saatinin yollarda geçmesi demek oluyor. Çünkü genellikle gelir düzeyi çok yüksek olmayan halk, şehrin mesela Taguig semtinin sonunda, lagünün içlerine doğru üst geçidin öbür tarafında oturup, üst geçidin bu tarafına çalışmaya geliyor. Lagün dedik diye o mahalleleri sahil şeridi veya turistik sanmayın, fakir ve bakımsız mahalleler. 
kilipinlilerin yerleşim bölgelerinden oluşan diğer yaka pek turistik olmadığı gibi gece geç saatlerde tehlikeli bile olabilir. Asgari ücretin üstünde maaş alan Filipinliler 4-5 kişi birleşip iş yerlerine yakın ev kiralasalar da bu evler sadece uyumak için kullanılıyor. 
Hafta sonları yine ailelerinin yanına daha uzak ve fakir semtlere gidiyorlar. 


we 


a e il 


WwW.cruiseandtravel.com.tr 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Karnınızı doyurduktan sonra, biraz da eğlenelim derseniz, Sea Food Market'e çok yakın Mall of Asia adlı AVM'nin hemen yanında sabaha kadar açık kumarhane bulabilirsiniz. Alışveriş içinse Mall of Asia en zengin seçenek. Her katında ayrı bir temayla ilgili o ürünleri (o bulabileceğiniz . alışveriş merkezi Asya'nın en büyüklerinden. 


Açıkhavada alışveriş yapmayı sevenlerdenseniz, BGS (Banifacio Global City) halk dilinde 'The Fort' a gidebilirsiniz. 
High Street ise daha lüks mağazaların yan yana dizildiği 20 dakikalık yürüyüş uzunluğunda trafiğe kapalı alan. High Street 28 ve 30 uncu Avenue arasıdır ve Ist. Avenue'da golf sahasından başlar, 13th. Avenue ya kadar bütün sokakları keserek ilerler. 


Atalarından devraldıkları meslekler olarak denizcilik ve balıkçılığı devam ettiren halk için bir ev içinde yaşamak çok da şart değil anlaşılan... Evlerinden uzakta, Cruise'larda çalışan pek çok çalışkan ve güler yüzlü Filipinliler denizlerde, inanılmaz deniz ürünü yememizi sağlayan balıkçılarsa Filipinler'in her yerinde kolayca karşınıza çıkacaktır. 


Manila'da da şiddetle önereceğim yerel yemek tabii ki deniz ürünü ve gideceğiniz yer SeaFood Market. Türkiye'de balık yemiş birisi Filipinler balığını beğenmeyebilir ama diğer deniz ürünleri dünyanın en iyilerinden diyebilirim. Pasai'ye gidip Maca Pagal'i bulmanız yeterli. Limana kadar uzanan standlardan taze deniz ürününüzü alıp, sağdaki orestorantlara (o götürüyorsunuz. 
Garsona menüden ne şekilde pişirilmesini istediğinizi gösteriyorsunuz. Yanına Sea food rice ve içecekle birlikte adam başı 
her şey içinde ve pişirme parası dahil 80 
TL ödeyip tıka basa doyana kadar güzel bir ziyafet çekebiliyorsunuz. Pazardaki standlardan almanız için tavsiyem, kilosunu 
100 TL civarına alabileceğiniz king prawn 
olsun. Restoran için bir küçük bilgi, kişi sayısı arttıkça pişirmede fiyat daha uygun olacaktır, pazardaki standlarda ise pazarlık yapmayı sakın unutmayın! 


BGS ayrıca gece hayatının kalbinin attığı noktadır. Gece klüplerinin çoğunu orada bulabilirsiniz. Mesela içinde beach club da olan 'Valkyrie' gibi. Ya da içinde üst katta lokantalar ve yeraltında ki gece klüpleriyle 


3-4 katlı bir kompleks olan 'The &th. Strip. 
Gece klüplerinden bahsetmişken bir gizli bar (secret bar) tüyosu da vereyim. Aynı bölgede 
26. Sokakta 7/Eleven'ın içinde giriş kapısıyla kasa arasında iki bodyguard durur. Onları aşabilirseniz Filipinlerin gece hayatının gizli kapısından da geçmiş olursunuz. 


Busemt Amerikan sömürgeliği dönemlerinin getirisi olsa gerek, Amerika'dan getirilip oraya konulmuş gibi görünüyor. O yüzden de lüks ve eğlence arıyorsanız tam size göre. 
Bu söylediğimi gözlerinizle görmeniz için 


BGS'deki herhangi bir otel gökdelenin en üst katındaki bara çıkıp soğuk bir içecek eşliğinde Manila manzarası izlemeniz yeterli. 


Eğlenceye Makati'de devam edelim. Makati Avenue'da General Luna sokakta (Royal Club gece klubü önü) müthiş Asya soslarıyla tatlandırılmış etleri barbekü çubuklarında yiyebilir, açık havada canlı müzik eşliğinde 
2 birayla birlikte 15-20 tl. karşılığında hem 
karnınızı doyurup hem de güzel bir gece geçirebilirsiniz. 


Ama illa yerel bir yemek yemeden bu ülkeyi terk etmem diyenlerdenseniz, yahni çorbası yani 'Bulalo' yemek için Manda Lu Yong semtinde RJ's Bulalo 'yu bulun derim. 
24 saat açık! 


Bu kadar eğlence yeter, biraz da tarih görelim isterseniz yerel halkın 'Old Maynila' dediği eski şehire gidebilirsiniz. Eski şehirdeki en önemli yapılardan birisi San Agustin kilisesi. Unesco Dünya Mirasları listesinde yer alan Barok stili kilise 1571 yılında kurulmuş. İspanyol misyonerlerin kurduğu ilk kiliselerJden sayılan yapının orijinali bambulardanmış ancak 2 kere yangında zarar görünce üçüncü kez bugünkü şekliyle taştan yapılmış. 


Filipinler tarihi boyunca bir çok farklı ülkenin sömürgesi olmuş, zaman zaman da buna karşı çıkanlar olmuş elbette. Jose Rizal Filipinler'in bağımsızlık mücadelesi veren milli kahramanı. Kendisi bilim adamı, şair, akademisyen ve ulusalcı bir doktormuş. 
Birçok aktivist politikacı gibi İspanyol 
yönetim tarafından hapse atılmış ve 35 
yaşında kurşunlanarak öldürülmüş. Bu kahramanın anısına yapılan heykeli, tarihi şehrin yönetim merkezinin bulunduğu İspanya'nın Uzakdoğu'da yer alan en eski kalesi Fort Santiago'da bulabilirsiniz. 
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Manila'dan ayrılmadan mutlaka yapmanız gereken son şey, tarihi geziden yorulan vücudunuza birebir gelecek masaj! Şehrin her yerinde çok ucuza ve kaliteli masaj yaptırabilirsiniz. Elbette ki gittiğiniz yeri iyi araştırıp seçiniz. Bu konuda zorlanırsanız yapabileceğiniz en kolay ve garanti yöntem her şeyde olduğu gibi internet. Herhangi bir arama motoruna Philippines-Masajhome service yazarsanız karşınıza çıkacak seçeneklerin çokluğuna inanamayacaksınız. 
Manila şehrinde nemli tropikal iklim etkilidir. 
Şehirde Aralık-Mayıs aylarında pek fazla yağış görülmez ancak Haziran-Ekim ayları oldukça yağışlı geçer. Tropikal bölgede konumlandığından hava sıcaklığı her zaman yüksektir. Yıllık ortalama 27-28 derecedir. 
Gitmek için uygun zaman, yağışın daha az olduğu Aralık-Mayıs ayları arasıdır. 


LACOSTE (Gör 


LIFE IS A BEAUTIFUL SPORT SINCE 1933 


Kuala Lumpur Malezya'nın başkenti ve en kalabalık şehridir. Ekonomisi ve turizmi ile Güneydoğu Asya'nın en hızlı büyüyen şehridir. Nüfusu 


yaklaşık 7 milyondur. 


barındırmaktadır. Resmi dili Malaycadır. 


Malayların dışında yoğun Çin ve Hint nüfusu 


Malezya, sıcak ekvatoral iklime ve yüksek neme sahip bir ülkedir. En kurak aylarda bile yağış miktarı oldukça fazladır. Bu durum da tropik bitki örtüsü açısından zengin olmasına yol açmıştır. Tropik bitki örtüsü bakımından zengin olması ve şehir içindeki doğal parkların ulaşılabilir olması, şehri daha avantajlı hale getirmektedir. Hava sıcaklığı yıl boyunca 20-32 derece aralığındadır 


ve genellikle değişmez. Resmi para birimi “Malezya Ringiti"dir. MYR kısalması ile gösterilir ve 1 Malezya Ringiti 0.95 Türk Lirasına denk gelmektedir. 


Kuala Lumpur ve Türkiye arasında 5 saatlik bir zaman farkı var. İstanbul'dan Kuala Lumpur'a direkt ve aktarmalı uçuşlar bulunmaktadır. 
Aktarmasız olarak uçmak isterseniz Türk 


Hava Yolları ile yaklaşık 11 saatlik bir uçuşla ulaşabilirsiniz. Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanından şehir merkezine ulaşım için iki seçeneğiniz bulunmaktadır: Main Terminal ve Low Cost Carrier Terminallerden kalkan otobüsleri kullanarak, yaklaşık 1 süren bir yolculukla şehir merkezine ulaşabilirsiniz. 
Taksiler daha pahalı bir ulaşım aracı olduğu için, otobüslere göre daha az tercih edilmekte. 
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Tayland, Endonezya, Singapur gibi ülkelere komşu olması, kültürel çeşitliliği, doğal kaynaklar açısından zengin olması ve burada yaşayan insanların güler yüzlü olması sebebiyle, Kuala Lumpur'un Asya turizminde önemini artırmaktadır. Bu şehir 


Kuala Lumpur'un finans dünyasının kalbi olan bu kuleler şehrin en popüler yerlerinin başında. o 1998-2004 yılları (o arasında dünyanın en uzun binası olan bu kulelerin yapımı için 1.6 milyon Dolar harcanmış. 
Kulelerin çevresine yapılmış olan Fountain parkındaki oturma alanlarına oturup kuleleri ve doğru açıyı bulup fotoğraf çekmeye çalışan insanları izleyebilirsiniz. Kuleleri görmeye gitmişken seyir terasına çıkmayı ve manzarayı izlemeyi kaçırmayın. Seyir terası için 85 Ringit ödemeniz gerekmektedir. 


için ayıracağınız iki gün içinde, şehrin doğal 


güzelliklerini o görebileceğiniz o parklarda doğanın keyfini o çıkarabilir, (gelişmekte olan Ooekonomisinin o yansımaları (olan 


yüksek binalarla çevrili ışıltılı caddelerinde dolaşıp, alışveriş yapabilirsiniz. Şehirdeki 


kültür ve inanç çeşitliliğini, o ziyaret edebileceğiniz camilerle ve tapınaklarla deneyimleyebilirsiniz. Kuala Lumpur seyahatiniz boyunca iklimi, güler yüzlü 


insanları ve kültürüyle sizi iyi hissettirecek ve asla pişman etmeyecek bir şehir, 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KONUK YAZAR 


Hindu mağara tapınağı olarak biliniyor. 
İsmini oeskiden bu bölgede bulunan Sunagi Batu'dan (Batu Nehri) almaktadır. 
Batu Caves şehrin 15 metre kuzeyindeki Selengor'da bulunmaktadır. Tren ile Port Klang hattına binerek ya da taksi ile ulaşım sağlayabilirsiniz. o Girişte bulunan Lord Murugan heykeli 43 metrelik yüksekliği ile dünyanın en büyük heykelidir ve altın ile boyanmıştır. Temple Caves diye bilinen mağaranın tepesi yaklaşık 100 metredir 


ve ulaşmak için 272 merdiven çıkmanız gerekmektedir. Merdivenleri çıkmak zorlar diye düşünebilirsiniz, bu sırada gördüğünüz her şeyin ve merdiven boyunca size eşlik eden maymunların fotoğrafını çekerken nasıl çıktığınızı o anlamayacaksınız. Maymunlar konusunda küçük bir uyarıda bulunmam azım, her ne kadar insanlara alışık olsalar da elinizde yiyecek ve içecek gördüklerinde onları almak istiyorlar. Hatta bizim gruptan bir arkadaşımızın sırt çantasının fileli bölümünden kolasını çalmışlardı. 


Merdivenleri ( çıktığınızda osizi omağara içine kurumuş birçok Hindu ibadet yerleri bekliyor olacak. Bu ibadet yerlerini gezebilir, ayinleri izleyebilirsiniz. Bir çok tapınakta olduğu gibi burada da kıyafet kuralları olduğunu hatırlatmakta fayda var. 
Üzerimde şort olduğu için merdivenleri çıkmadan önce satılan örtülerden almak ve belime bağlamak zorunda kalmıştım. 
Tapınak gezmeyi seven biriyseniz, mağara içindeki tapınağı gezmekten daha çok mutlu olacağınızı söyleyebilirim. 
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Tepeye çıkılan merdivenlerin ortasında bulunan bu mağarada dünyanın en nadir örümcek türlerini ve yarasaları 
görebileceğiniz bir tura katılabilirsiniz. 80 
Ringit olan tur ücretini ödedikten sonra, tur rehberi kasketlerinizi ve el fenerlerinizi dağıtıyor ve kuralları anlatıyor. Yarasaları ürkütmemek için genelde karanlıkta geçen bu turda biz nadir örümcek türlerini görememiştik ama hem bu ür ü yolculuktan hem de mağaranın büyüleyici havasından çok etkilenmiştik. 


Ni EE a tai eğ KG 


Tepeye çıkılan merdivenlerin ortasında bulunan bu mağarada dünyanın en nadir örümcek türlerini ve yarasaları 
görebileceğiniz bir tura katılabilirsiniz. 80 
Ringit olan tur ücretini ödedikten sonra, tur rehberi kasketlerinizi ve el fenerlerinizi dağıtıyor ve kuralları anlatıyor. Yarasaları ürkütmemek için oOgenelde karanlıkta geçen bu turda biz nadir örümcek türlerini görememiştik ama hem bu ürkütücü yolculuktan hem de mağaranın büyüleyici havasından çok etkilenmiştik. 
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RÖPORTAJ 


Tarihçi, seyahat yazarı, profesyonel rehber, konuşmacı Saffet Emre Tonguç ile yaptığımız bu keyifli sohbetimizde geziden, cruise'lardan bahsettik, Istanbul'u andık ve tabii ki meraklısı için önerileri de aldık. Keyifli okumalar. 


Röportaj: Berk Ercan MÜHÜRDAROĞLU Fotoğraf: Neşe TEKİNÇOZ 
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Saffet Emre Tonguç kimdir? 

Boğaziçi Üniversitesi'nde Turizm ve Otel Yöneticiliği okurken rehberlik yapmaya başladım. Sonra aynı üniversitede Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde okudum, ardından tarih yüksek lisansı yaptım. Viyana'da İşletme üzerine doktora çalışması yürüttüm. 2004 yılından itibaren seyahat yazıları yazmaya başladım halen Hürriyet Seyahat'te her hafta yazıyorum. 
Ayrıca birçok dergi ve internet sitesi için de seyahat yazıları hazırlıyorum. Radyo ve televizyon programları yapıyorum. 


Saffet Emre Tonguç hayat felsefesi ile meslek felsefesi birbiriyle uyumlu mudur? 
Hayatta farklı konulara karşı farklı bakış 


açılarım var ama kariyer için felsefemi 


çok basitçe (özetleyebilirim: ( İnsanlar sevdikleri işi yapmalı! Mutlu olmak için bu şart. Kendinizi en iyi ifade ettiğiniz, üretebildiğiniz, ürettiklerinizin sonuçlarını görmekten keyif aldığınız bir işi yaparsanız zaten iş değil bir yaşam biçimi belirlemiş olursunuz kendinize... 


Gezmek de benim yaşam biçimim. Rehberlik bana bambaşka bir yaşam olduğunu gösterdi. Dört duvar arasında klasik anlamda kariyer yapmak yerine hayatın tam içinde olmayı, yeni insanlar ve kültürler tanımayı tercih ettim. Öyle çok şey biriktiyorum ki; sürekli öğrendiğim, keşfettiğim bir hayat yaşıyorum ve bunu seviyorum. 


Ayşe Arman sizin için “Dünyanın en ilginç yerlerini gezen adam” demişti.. Merak uyandırıyor bu tanım, nerelere gidiyorsunuz? 
126 ülkede yaklaşık 1400 şehre gittim. 
Afrika'da safari de yaptım, Amerika'yı karış karış da dolaştım, Avrupa'nın küçük kentlerini de adımladım, Phuket adasında Maldivlerde (o doğanın en muhteşem hallerini de gördüm. Sydney, San Francisco, Berlin, Saint Petesburg, Hong Kong, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Cape Town, Floransa favori şehirlerim. 


Daha az popüler ama çok sevdiğim rotalar arasında ise Portofino, Amalfi Sahilleri, Bilbao, San Sebastian ve Madeira Adası var... 
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Seyahatin sizden ald 


şeyleri 


size geri iade ediyoruz... 


Double'lree by Hilton Izmir Alsancak olarak seyahat deneyimleriniz 


konusunda hümanistik bir yaklaşım sergilemekteyiz. Her şey sizlere 


check-in anında ikram ettiğimiz damla çikolatalı kurabiyeler ve de sıcak 


bir karşılamayla başlıyor. Dinlenme kalitesinin ön plana çıktığı sıcak, 


zarif ve rahat bir ortamda üst kalite konfor, essiz kahvaltı ve özel 


hizmetlerle taçlanıyor. Kendilerini sizlerin ihtiyaçlarını karşılamaya 


adayan deneyimli personelimiz ile konaklamanız olabildiğince 


mükemmel hale ulaşıyor. Gelip bizleri ziyaret edin! 


mm EEE 
Pa a a a ! 
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KONAKLAMA 


DoubleTree by Hilton İzmir Alsancak, seyahat eden her farklı kişinin ihtiyaçlarını karşılayacak oda çeşitliliğine sahiptir. İster iş seyahatinde olun ister boş zamanınızı değerlendirin. Otel sizlere, samimi bir konfor ve de sizi önemseyen bir personel hizmeti sunmaktadır. Her bir otel 
odası her türlü konforu sağlayacak şekilde donatılmıştır. 94 
Konuk Odası, 1 King Family Suite, 9 Superior Oda, 10 
Delüks Oda, 10 Junior Süit, 1 Delüks Junior Süit ve | Engelli Odası dahil olmak üzere deniz ve şehir manzaralı 
126 oda. 


SMYRNA RESTORAN 

Sıcak atmosferi, mutfağı ve de birinci sınıf şarap seçenekleri ile Smyrna'da yediğiniz anların tadını çıkarın. 

Smyrna Restoranında gastronomik bir yolculuğa çıkıp uluslararası dünya mutfaklarından yerel lezzetlere kadar olan geniş bir perspektifte istediğiniz seçimi yapın. Gün doğumunun tadını çıkarıp güne taze bir kahveyle başlayın. 
Restoranımız 07:00-22:00 arası açıktır. 

Kahvaltı saati Haftaiçi : 07:00-10:00 

Haftasonu : 07:00-11:00 


SİZE ÖZEL ÜCRETSİZ HİZMETLERİMİZ 


* Yüksek hızlı internet 

. İsteğe Bağlı filmler 

» Odanızda Çay — Kahve Set up'ı 
* İki Telefon 

* Ayarlanabilir Klima 

* Saç Kurutma 

* Banyo Buklet Ürünleri 

* Otopark 

* Vale Hizmeti 

* Oda Temizleme Hizmeti 

* Talep Üzerine Odanıza 

* Sauna -Buhar Odası — Türk Hamamı * Fitness 


KONUM 

DoubleTree by Hilton Alsancak, Hilton'un İzmir'deki İlk Aile Dostu markasıdır. İzmir'in merkezinde yer almakta olup, alışveriş, eğlence ve restoranlara yürüme mesafesindedir, İzmir Enternasyonal Fuarına 8 km uzaklıktadır. Konum itibariyle İzmir müzelerine, sinemalarına, kültürel alanlara, konvansiyon ve alışveriş merkezlerine 1 dakikalık yürüyüş mesafesindedir. Otelimiz sizlere tüm bunlara yakın olma fırsatı sağlamaktadır. 


ROOF BAR 

15:00 - 23:00 saatleri arasında, aromatik kahvenizin, alkollü & alkolsüz içeceklerinizin tadını unutulmaz lezzetli hafıf aperatiflerle İzmir Körfezinin muhteşem günbatımı ve deniz manzarası eşliğinde alabileceğiniz Roof Barımız sizlere günün yorgunluğunu unutturacaktır. 


SİZE ÖZEL ÜCRETLİ HİZMETLERİMİZ 


* Havaalanı Transferi 

* Çamaşır ve Kuru Temizleme Hizmeti * Gazete Hizmeti 

* Talep Üzerine Doktor Hizmeti 

» Spa & Wellness 

» Masaj 

* Business Corner 

* 3 Toplantı Salonu 

* 24 Saat Oda Servisi Hizmeti 


DOUBLETREE 


B YERE ON 
IZMIR - ALSANCAK 
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SENE NEEEN 


YEMEK & EĞLENCE 

Size Otelimizden çıkmadan, lezzetli yemeklerin keyfini çıkartma imkanı sağlıyoruz. İster sağlıklı yemeklerin müdavimi olun isterseniz atıştırmalıkların, sizin tabağınızı renklendirecek seçenekleri biz otelimiz mutfağında sizler için hazırlamaktayız. 


YERLER 

Kemeraltı Çarşısı - 1 km 

İzmir Enternasyonel Fuarı - 8 km Saat Kulesi - 3 km 


HILTON HONORS'M 


Sizinle çalışmaktan ne kadar memnun olduğumuzu göstermek için Hilton Hhonors Programını yarattık. Hhonors Programı kapsamında kazandığınız puanları dünyada 3.600 otelde anılara dönüştürebilirsiniz. 
Kazanabileceğiniz ödüller arasında ücretsiz otel konaklamaları, özel ürünler ve dünya çapında 
82 ayrı ülkede unutamayacağınız deneyimler 
bulunuyor. 


Puanlarınızı 50 ayrı havayolu şirketinde de değerlendirebilirsiniz. Bize hemen bugün on ayrı otelimizin resepsiyonu veya Hhonors.com web sitesi vasıtasıyla ücretsiz olarak katılın. 


New York şehir gezisinden Yunanistan'da sürat motorunun arkasında paraşüt yapmaya, Costa Ricada havuz kenarında dinlenmeye kadar. 
Hhonors'da daima sizi bir macera bekliyor. 
Puan kazanmaya başlamak için bugün Hhonors.com ile bize katılın. 


Hilton Hhonors üyeliği, Point & Miles 


puanları kazanma ve puanların kullanılması Hhonors Şartlar ve Koşullarına tabidir. 


Hilton) 
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Şair Eşref Bulvarı 1373 Sokak No: 5 Posta Kodu 35210 İzmir / Türkiye 
Tel: 490 232 402 02 02 Faks: 490 232 402 1402 
Double 'Tree.com 


RÖPORTAJ 


Türkiye'nin tanıtılmasında ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? 

Ben kendimi bir kültür elçisi olarak görüyorum. Google'ın CEO'su Eric Schmidt, oyuncular Robert Redford, Candice Bergen, Kevin Spacey, modacılar Calvin Klein, Diana Von Fürstenberg, Michael Kors, Eli Tahari, Guess'in sahibi Paul Marciano, Amerikalı talk show sunucusu, yüzyılın en etkili kadınlarından sayılan Oprah Winfrey, Amerika'nın ilk kadın dışişleri bakanı Madeleine Albright, ABD eski genelkurmay 


li 


| aa 


Me 


z v m YE. 6 


. 


Başarılarınıza birçok ödülle teşekkür edildi. 
Nasıl bir his ödül almak, hala heyecan veriyor mu? 

Ödül almak motivasyonumu tazelemek demek... Tabii ki hiçbir ödül başarının eşittiri değil ama önemli değerlendirmeler neticesinden sizin yaptığınız işin en İyisi seçilmesi, gururunuzu okşuyor hem de 
daha iyiyi yapmaya da teşvik ediyor. 2006 
ve 2007 yıllarında "Yılın Seyahat Yazarı" olarak ödüllendirildim. Şimdiye dek 10 kitap yazdım, 14 ödülaldım. 14 bin rehber arasında iki kere “Türkiye'nin En İyi Rehberi” seçilen tek kişi oldum. “Avrupa'da Görülecek 101 Yer” ve “İstanbul Hakkında Her Şey” kitaplarım ödüller aldı. 2012 yılı sonunda ise “Boğaz Hakkında Her Şey” kitabımla “En İyi Turizm Yayını Ödülü"ne değer görüldüm. Türkiye'nin en çok seyahat eden rehberi seçildim. 


Şimdiye dek yazdığınız kitaplar neler? 
Nelerden ilham alıyorsunuz? 

En büyükilham kaynağım İstanbul ve Türkiye. 
Yaptığım tüm seyahatler benim için ilham 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başkanı ve eski dışişleri bakanı Colin Powell, yıllık 120 milyar dolarlık ciro yapan şirketlerin sahibi Amerikalı finansçı Leon Black'in de aralarında bulunduğu 100'e yakın yabancı ünlü ve etkin isme İstanbul'u gezdirdim. 


Ünlü olmayan turist sayısını hesaplayamıyorum bile! Bu tabloya bakınca Şunu görüyorsunuz, o insan geçmişimiz ve bugünümüz hakkında ne anlatırsam, akıllarındaki imaj da ona göre şekilleniyor. 
Yeteri kadar önyargılı bakış var ülkemize 


kaynağı... Kitaplarım da seyahatlerimden, araştırmalarımdan süzülen hazinelerim. Her biri uzun çalışmaların ardından ortaya çıkıyor, çünkü tam bir takıntılı mükemmeliyetçiyim! 


Yeni Oo kitaplarıma o ilişkin Oo süreçlerin kaplumbağa hızında ilerlemesi de bu yüzden... 7 yılda 7 kitap yazdım; 3'ünün İngilizce baskıları da yapıldı. Bunlar; Türkiye'de Görülmesi Gereken 101 Yer, Avrupa'da Görülecek 41 Yer, Avrupa'da Görülecek 101 Yer, İstanbul Hakkında Her Şey, Boğaz Hakkında Her Şey, A'dan Z'ye İstanbul ve İstanbul Camileri. Sırada bekleyen 9 kitabım daha var! 


Saffet Emre Tonguç için "Türkiye" desek bir de üstüne “İstanbul” desek neler söylersiniz? 

İstanbul benim için giydiği her kıyafeti kendisine o yakıştırmayı bilen zarif ve sofistike bir kadın gibi... Hem İstanbul'la hem Boğaz'la özel bir bağım olduğunu düşünüyorum. Hatta, "İstanbul Hakkında Her Şey” kitabımın giriş sayfasında şunu 


karşı, bunları değiştirmeye uğraşmak kolay değil. Ama hem ülkemi hem de mesleğimi çok sevdiğim için bunu sorumluluğum olarak görüyorum. Bu insanlar ülkelerine döndüklerinde başka insanlara burada gördüklerini, hissettiklerini, öğrendiklerini aktarıyorlar... Öte yandan yazdığım kitaplar, yaptığım televizyon programları ve hatta sosyal medya içeriklerimin bir bölümü ülkemizin, İstanbul'un keşfedilmesi, değerlerimiz hakkında farkındalık yaratma amacına yönelik. 


yazmıştım: “Her seye rağmen, dünyanın en güzel sehri olduğuna inandığım İstanbul'a...” 
Bunu da çok yürekten söylüyorum. Çok büyük zorluklar var bu şehirde, başta trafik olmak üzere; ama bu kadar yer görmüş olmama rağmen yine de dönmekten en mutlu olduğum şehir İstanbul. 


Bu şehirde yılın her zamanı farklı güzel, her mevsim ayrı keyif. Ama erguvanların gülümsemeye başladığı, bunu gören lalelerin, leylakların ve mor salkımların onlarla güzellik yarışına girdiği ilkbaharı İstanbul'da geçirmek ömre ömür katıyor. 


İstanbul, siz merak edip gezdikçe yeni yüzler, yeni hikâyeler ve yeni mekânlarla tanıştıran sonsuz bir hazine. Yeter ki ilgilenin ve dinlemesini bilin! Ben yaklaşık 30 yıldır 


yüzlerce kez Kapalı Çarşı turu yaptım ama çarşı beni hala şaşırtmaya devam ediyor. 


Benim hep  tekrarladığım (o sloganım: "İstanbul'da yaşamayın İstanbul'u yaşayın!" 
Çoğu insan bunun pahalı bir şey olduğunu düşünür ve bunu tembelliğine mazeret olarak kullanır. Oysa dünyanın en muhteşem suyolu olan Boğaz'ı her gün Eminönü'nden kalkan ve eskilerin “dilenci vapuru" dediği vapurla gezebilirsiniz. Elinizde size bu konuda yardımcı olacak iyi bir de rehber kitap varsa değmesin keyfinize. Bu durumda ihtiyacınız olan tek sey görüp yaşadıklarınızı paylaşacağınız kafa dengi bir dostun yanınızda olması. Lütfen bir İstanbul kart ve bir müze kart alın. Bu ikisi cebinizdeyse gidemeyeceğiniz yer, giremeyeceğiniz müze yok demektir. Şehrin sokaklarında kaybolun, kaybolun ki daha yakından tanıyasınız. 
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RÖPORTAJ 


Benim İstanbul'da en sevdiğim mevsim İlkbahardır ve bunun en büyük sebebi de dört bir yanımda erguvanlar görmemdir. O yüzden “Erguvan Zamanı Boğaz" diye benimle gelenekselleşen bir turum var. "Boğaz Hakkında Her Şey" kitabımın kapağında erguvanlar vardır. Bence bu kentte ilk ağaç yetiştiği zamandan beri var erguvan ağac belki de ilk yetişenlerden biri. Erguvanlar rengi İstanbul'a çok hoş bir makyaj yapar. 
Özellikle güneş ışıklarının aydınlattığı boğaz sularıyla erguvan renginin buluştuğu köşeler, doyumsuz bir seyir zevki sunar. İlk aklıma gelenler arasında Gülhane Parkı, Yıldız Parkı, Abbasağa Parkı, Kuruçeşme Naciye Sultan ile Şeyhülislam koruları, Aşiyan, Emirgan Parkı, Büyük ve Küçük Çamlıca, Fethi Ahmet Paşa 


ağ | 
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Korusu, Hıdiv Kasrı ve Beykoz Korusu'nu sayabilirim. Buraların sunduğu manzaraları erguvansız hayal etmek benim için mümkün değil. Diğer taraftan erguvanın daha fazla yakıştığı bir şehir bence yok. Nasıl ki Leyla dendiğinde akla ilk Mecnun gelir; işte erguvan ve İstanbul Boğazı da o misal; birbirinden ayrı düşünemezsiniz onları, ayırırsanız şehirde bir şeyler eksik kalır. 


Saffet Emre Tonguç bir gününü nasıl yaşar? 

Çok sık seyahat ediyorum OAma İstanbul'daysam söyleyebileceğim ilk şey güne genellikle erken saatlerde başlıyorum. 
Miskinlik yapmak hayatımda pek yer bulan bir şey değil. Haftanın 3-4 günü sabah ya da öğle saatlerinde başlayan turlarım oluyor. Hazırlık yapmak ve turu tamamlamak günümün ilk yarısını alıyor diyebilirim. 
İş yemeklerine ve proje toplantılarına katılmam gerekiyor. Özellikle öğle ve akşam yemeklerini buna göre programlıyorum. 
Televizyon programı çekimlerim olduğunda haftanın 3 gününü onun için ayırıyorum. 
Haftada bir gün Hürriyet Seyahat yazım 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var, aylık dergi yazılarım var; onlara vakit ayırmam gerekiyor. Sosyal medyayı düzenli kullanmanın önemine inanıyorum ki zaten benim takipçi kitlem de içerik ve istikrar ayrımının farkında olan bir kesim. 


Değişmeyen rutinim, her sabah 09.30'da günün ilk Instagram paylaşımını yapmak. 
Eğer daha erken saatlerJNmre paylaşım yapabileceğim bir noktadaysam bu kez snapchat kullanıyorum. İş dışında, akşamı ve günün geceye bağlanmasını dostlarımla geçirmeyi seviyorum. Topluca yediğimiz akşam yemekleri benim için hayatı eğlenceli kılan, anlamlı kılan zamanlar... Haftasonu sabahlarımı oise oailemle Oo geçirmeyi seviyorum. Evim Rumeli Hisarı'nda ve yarım saatlik boşluk yaratabildiğim her fırsatta sahilde yürüyüş yaparım. 


Saffet Emre Tonguç'un ev yaşamı nasıldır? 

Açıkçası bunun tek yanıtı “sınırlı” olabilir! 
Öyle bir tempoda yaşıyorum ki evim benim için hasret kaldığım yer gibi... Bana sık sık sorulur, tatilde nereye gidiyorsun diye, Çok 


sık tatile çıktığım bir gerçek ama doğrusunu isterseniz en büyük tatil benim için evde zaman geçirmek. Çünkü evime, yatağıma o kadar hasret kalıyorum ki... Evi insanın kalesi, sığınağı gibi görürüm. Kapıyı kapattığınızda dört duvar arasında sadece siz varsınız ya da sevdiğiniz insanlar. Ve bu kalede mutlu olmak ve zaman geçirmek benim için gerçek bir tatil. Evimin bir bölümünü yazı çalışmalarım için kullanıyorum. Açık mutfak kullanıyorum bu sayede dostlarımla evde zaman geçirirken mutfakta bir şeyler hazırlamak ayrı bir keyif oluyor. Aslına bakarsanız daha çok kendi kendime kalmak, okumak, dinlenmek, yazmak için evdeyim diyebilirim... 


Yaşam mottonuz nedir? 

Hayatta iki hedefim var; biri insan, biri de kendim olmak. Kemale giden yolda kamil insan olmaya, egolarımdan tamamen arınmaya, herkese adil davranmaya çalışıyorum ki gerçekten zor... Bu noktada seyahatlerim bana ışık tutuyor, çünkü sadece yola çıkmıyorum aynı zamanda içsel 


yolculuklara da çıkıyorum. Bu da bana kendi içimde aydınlanma çağı yaşatıyor. 


Cruise seyahatinden beklentileriniz nelerdir? 
Cruise seyahatinden beklentim her sabah yeni bir coğrafyaya uyanmak, hiç bi şekilde havaalanlarında o güvenliklerde (o pasaport kontrollerinde vakit kaybetmemek. Havada geçireceğim zamanı ya da yolculuklarda geçireceğim Oozamanı, gece ogeminin restoranında yemek yiyerek, barında içerek veya diskosunda eğlenerek geçirmektir. 


En çok seyahat ettiğiniz rotalar peki? 
Gemiyle en çok seyahat ettiğim rotalar Karayipler. Eskiden Küba'ya gidilmezdi, artık Küba'lı olan turları tercih ediyorum. 
Batı Karayipler'den ziyade Doğu Karayipler'i daha çok seviyorum, Alaska turunu çok sık yapıyorum bir de en popüler turlarım arasında Norveç Fiyortları ve Baltık başkentleri bulunuyor. Uzak coğrafyaları sorarsanız, Avusturalya ve Yeni Zelanda gezilerimi gemiyle yapmayı tercih ediyorum. 
Çünkü çok daha fazla yer görme imkânına sahip oluyorsunuz. 


Unutamadığınız seyahat anılarınız nelerdir? 

En az 6 kere Patagonya turu yaptım. Ya Şili Valparaiso'dan başladı, Buenos Aires'te bitti ya da tersini yaptım ki çok güzel bi rotadır. 
Ushuaia'ya da gidebilirsiniz Patangoya'da. 
Aynı zamanda Falkland Adaları'nı da görebilirsiniz, omüthiş bir coğrafyadır. 
Fakat bir keresinde Macellan boğazından geçerken çok kötü bir fırtınaya yakalandık. 
Macellan, atlantik okyanusundan pasifiğe geçtiğinde çok durgun olduğu için "pasif" adını vermiş okyanusa, durgun anlamında, O yüzden Pasifik Okyanusu olmuş. Ama bizim şansımıza hiç pasif değildi okyanus. Koskoca 


2 bin 500 kişilik gemimiz adeta ceviz kabuğu 
gibi denizde sallanıp duruyordu. Baya zor zamanlar geçirdik. Her şeye rağmen O turumuz da keyifli bir şekilde tamamlandı. 


Hangi ülkeler sizi kendisine çekiyor? 

130 ülkeye gittim, 1450 şehir gezdim ve 
bunların çoğunu da Instagram hesabımda paylaşıyorum. Buna rağmen unutamadığım ülkeler var, mesela titizliği, düzenliliği ile ve aynı zamanda doğasıyla da İsviçre hoşuma gidiyor. 


Norveç Fiyortları yine çok keyifli yerlerden bir tanesi. Aynı zamanda şehir olarak sorarsanız Sydney, San Francisco, Bueonas Aires, Rio de Generio, Şangay, Berlin, Stockholm, Vancouver en sevdiğim şehirler arasında. 


Seyahatlerinizde yeme nelere dikkat ediyorsunuz? 
Yeme içme konusunda pek sıkıntı yaşamıyorum. Mümkün olduğu kadar yerel lezzetleri tatmaya çalışıyorum. Ama bazen kısıtlamalarım oluyor. Mesela Uzak Doğu'da çekirge gibi hayvanları, böcekleri yediklerinde ya da Kamboçya'da piton yılanı yediklerinde pek ilgimi çekmiyor. Mümkün olduğu kadar iyi su içmeye çalışıyorum çünkü seyahatteki en büyük problemlerden bir tanesi bağırsak bozuklukları. Buna çok dikkat ediyorum. 


içme konusunda 


Katıldığınız cruise seyahatlerinde sizi en çok etkileyen destinasyon hangisi oldu? Neden? 

Norveç Fiyortları en sevdiğim turlardan bir tanesi çünkü dantel gibi, oya gibi işlenmiş adeta. 25 bin km'ye yakın sahili var Norveç'in ve fiyortlar gerçekten müthiş. Üstelik 


kalabalık değil. Zaten Türkiye'nin yarısı kadar 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bir ülkede, hepi topu 5 milyon insan var. 
Doğa ile iç içe olduğunuzu hissediyorsunuz. 
Her taraf yemyeşil, sularla çevrili. 


Bu doğal güzellikleri dolayısıyla Norveç beni çok çarpıyor. 


Deniz üzeri seyahatlerinde insan kendini buluyor, yenileniyor sanki. Kendinizle baş başa kalmak için kısa destinasyonları mı, deniz üstünde de günlerin geçtiği uzun gezileri mi tercih edersiniz? 

Yolcu gemisinde günler geçirebilirim. 100'ün üzerinde gemi turu yaptım, dünyanın her yerine gittim gemilerle ve bence dünyanın en kolay, en pratik yolculuğu ve her bütçeye göre imkânlar var. İç kabinde ya da süitte kalmak gibi. 


Kimi gemilerde Yacht Club dedikleri business class'a benzer özel sınıflar da var, dolayısıyla her türlü imkân sağlanıyor. Eğlence var, tema restoranları var. Dünyanın gemilerinde 
24 restoran var, Broadway müzikallerini 
seyredebileceğiniz tiyatrolar var. Arka tarafta başka, havuz tarafında başka ünlü bir performans izleyebiliyorsunuz. Bir haftalık seyahatte 24 restoranı denemeniz bile mümkün olmuyor, o yüzden ben uzun gemi turlarını tercih ediyorum. 


İlk kez cruise yolculuğuna çıkmak isteyenlere önereceğiniz destinasyon hangisi? 

Gemi turuna çıkacaklara Yunan Adaları'nı tavsiye ederim. Cruise gemilerini kolay öğrenirsiniz. Diğer bir alternatif ise Akdeniz turları olabilir. Akdeniz'de çok güzel yerlere gidebilirsiniz. Özellikle Barcelona ya da Roma'dan başlayan turlarla, Batı Akdeniz yapmak mümkün ki genellikle Majorca'ya, Napoli'ye, Cannes'a ya da Nice'a gidiyor. 
Oldukça keyifli yerler. 


Bir çok restoranın olduğu cruise'larda, beğeninize ve damak zevkinize göre çeşitli menüleri de seçmek mümkün. 


Yolculukta misafirlerine hoş vakit geçirtmenin yanı sıra, karınlarının sağlıklı ve leziz yiyeceklerle doymasını sağlamak da mutfak çalışanlarının en birincil görevi. Özellikle uzun süreli yolculuklarda, cruise destinasyonuna göre, demir atılan limanlardaki yerel yemekleri de restoranlarda bulabilmek mümkün. 


Yolcuların restoranda yemek yerken de unutulmaz lezzetleri deneyimlemeleri için cruise şirketleri, birbirinden ünlü ve işlerinde usta bir çok şefi mutfaklarına taşıdılar. Bu büyük rekabet, önce tatlılarda seçkin markaların yolculara sunulması ile başladı. Zaman geçtikçe muhteşem lezzetleri sofralara getirmek ve iştah açıcı menülerin usta ellerden çıkması için şeflerin de bu yolculuklarda mutfağa girmesi için ne gerekiyorsa yapıldı. 
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Açık büfe anlayışından uzaklaşan cruise şirketleri, yolcuların alakart restoranlarına yönelmesi için hiç bir masraftan kaçınmadılar. 


Michelin yıldızlı o şeflerin | ele mutfaklardan servis (edilen 


geçirdiği yemekler 


ile de yolcuları cezbetmeye kararlı gemi şirketlerinde rekabet gün geçtikçe büyüyor. 


Bu rekabetten en çok keyif alan da elbette yolcular oluyor. Alakart restoranlarında masanızın yeri ve hangi zaman aralığında 


m 


yemek yiyeceğiniz, cruise card'ınızda bilgi olarak yer almaktadır. 


Eğer diyabet ya da çölyak gibi bir rahatsızlığınız var ise size özel menüler yine size özel yemek malzemeleri kullanarak hazırlanır ve sunulur. 


CRUİSE & MUZİK 


Kim demişti, “Eğlence ciddi iştir!” diye? 
Biz de bunu söyleyen kişiye yerden göğe kadar hak vereceğiz. Sahneye çıkıp aynı kültüre sahip, aynı şehirde yaşayan insanları eğlendirmek büyük bir iştir ancak farklı kültürlerden bir araya gelmiş kalabalığı aynı ritmde tutmak gerçekten de zorlu bir iştir. 
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Birinci sınıf eğlence profesyonellerinin sonsuz çeşitliliği içinde kendinize en uyan akşamı tercih edin ve keyfini çıkartın. Sahnede bir çok insanın yer aldığı büyük şovlar sizin için sahneleniyor. Temalı olan gösteriler ve sahne şovları olduğu gibi, Broadway'den kalkıp gelmiş nostaljik müzikaller de eğlenmeniz ve güzel vakit geçirmeniz için sahnede muhteşem performanslarını sergiliyor. 


Şov sahnesinin yer aldığı mekânlar, genellikle çok katmanlı mekanlardır. Böylelikle her koltuğun açık manzaraya sahip olması sağlanmıştır. Gezi sırasında, prodüksiyon şovlarından klasik solistlere, kültürel eğlencelerden uzun metrajlı filmlere kadar geniş bir eğlence yelpazesi sunulur. Kimi destinasyonlarda sadece akşamları değil, akşamüzerleri de çeşitli gösterilerin yer aldığı bu mekânlarda vaktin nasıl geçtiği genellikle anlaşılmaz. 


Siz içeceğinizi yudumlarken, komedyenler, illüzyonistler, geniş sahnede performans gösteren müzisyenler gibi bir çok farklı sahne gösterisini izlemeniz mümkün. Kaliteli zaman geçirmek ve dostlarınızla sahnedeki yeni yetenekleri konuşmak için daha ne bekliyorsunuz? 


WwWw.cruiseandtravel.comir 97 


VEE erkal 


Star Trek 


Gemisi 
Kalkıyor! 


Artık efsane haline gelen, neredeyse gerçek olduğuna inanacağımız uzay dizilerini izleyenler ikiye ayrılır: Star Wars sevenler ve Star Trek sevenler. İlla siyah ya da beyaz olmak zorunda değil, “Onu biraz, öbürünü daha fazla seviyorum”, "ikisini eşit seviyorum", diyenler de çıkacaktır ama izleyicilerin yüreği hep bir tanesine kayar. 


2016 yılında yarım asrı dolduran Star Trek, 
yani bizdeki adıyla Uzay Yolu dizisinin sevenleri bilir, her bölümün içinde başka başka bilgiler gizlidir, izlediğiniz zaman bir sürü ekstra bilgi öğrenirsiniz, hatta kurgu bu bilgi üzerinden gider, direkt olarak bir iyilerle kötüler savaşı değil de bir ayakta kalma çabası, kurtarma ve kimi zaman da kurtarılandan kurtulma çabası halindedir süreç. Karakterleri neredeyse 


mahalledeki komşumuz gibidir hatta Mr. 
Spock'ı yolda görsek garipsemeyeceğimiz bir psikoloji haline girmişizdir. (Hatta keşke komşumuz olsa!) 


Şimdi komşu olabilme şansınız var, üstelik büyüleyici bir gemi ile muhteşem bir gezi esnasında. 5 Ocak'ta başlayıp 11 Ocak'ta biten ilk yolculuk ve 11 Ocak'ta başlayıp 
17 Ocak'ta biten ikinci yolculuk ile Star Trek 
temalı cruise, hayranları ile kahramanları bir araya getirmeye hazırlanıyor. Destinasyon üzerinde uğranılacak limanlar şöyle: Miami, Roatan - Honduras, Harvest Caye - Belize, Costa Maya - Meksika ve tekrar Miami'ye dönüş. Yolculuğun ilk günü ve son günü, deniz üzerinde ve Star Trek ile unutulmaz anlarla dolu geçiyor. 


CRUISE & EĞLENCE 


Mirror-Mirror Gecesi 

İyi olanın kötü ve kötü olanın iyi olduğu alternatif o bir Oo gerçeklik (o dünyasına hoşgeldiniz: Cruise Aynalar Evreni. Bu gece paralel evrende kötülerin tarafına kaymanız an meselesi. 


Kaptan Sulu Soirgee 
Atılgan'da gelenekselleşmiş olan “Kaptan Sulu Akşamı”, neden cruise'da olmasın? 
Sulu tüm mürettebatını ve tüm konukları davet ediyor. Bu kutlama, galaksideki tüm uygarlıkları birleştirecek bir bayram gecesi haline gelecek. 


O'nun kostüm partisi 
Galaksilerin eğlence kralı geri döndü, üstelik daha çok şamata ve şaka iiçin. 


Fransiskan keşişi, gezegenler arası yargıç, 16. Yüzyıl deniz kaptanı veya Aldebaran yıldızı olmak tamamen sizin tercihinize kalıyor, yeter ki bu kıyafet balosuna gelirken Star Trek sevginizi ve yaratıcılığınızı kullanın. 


Risan'daymışsınız gibi 
Yeni keyif gezegeni (ve geminin özel limanı) Harvest Caye'e uğradıktan sonra, akşama uzanan parti için kıyafetlerinizi değiştirin ve yıldızlarla dolu gökyüzünün altında, “Targ-B-0" şölenine katılın. Dans, yeme, içme ve keyif gezegeni Risan'ın ritmleri ile ılık ve dinlendirici havanın sizi rahatlatmasına izin verin. 


Bu arada Horg'lara da dikkat etmelisiniz, bizden söylemesi. 
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Star Trek Disco 


Efsane gezegen Atılgan, kaptan köşkü, ışınlanma odası ve doktorun revirinden ibaret değildi tabii ki. Orada da herkesin eğlendiği bir disko vardı. Siz de bu diskoya davetlisiniz. Platform ayakkabılarınız, çan paçalı pantolonlarınız, büyük saçlarınız ile payet, pul ve parıltı dünyasına ışınlanın. 
Spock kulaklarını da unutmayın. 


Yıldız gemisi Atılgan'ın konuğu olamasak da Star Trek'in kahramanları ile deniz üzerinde muhteşem bir cruise seyahati yapabiliriz. 
2019 rezervasyonları başlayan geminin, bir 
sene sonraki muhtemel yolculuğu 4 Ocak ve 10 Ocak tarihleri arasında. Muhtemel destinasyonu, yine Miami'den başlayacak, Great Stirrup Cay, Grand Cayman ve Jamaica varışlı olup tekrar Miami'de son bulacak. 


Ki Tura VEYE: TİM 4 


İM İ 


Rİ ŞE 
YOLCULUKLARINDA 
JAKUZİ KEYFİ 


vw 


Yolculuk boyunca sadece deniz üzerinde geçirilen kimi günler, ya da yoğun bir kara gezisinden sonra gemiye 

dönüste, gemi içinde keyifli bir seyler yaparak vakit geçiren yolculardan bir kısmı havuzu, bir kısmı sporu, bir 

kısmı spa ve masajları tercih eder. Özellikle havuz güvertelerinde, havuzların hemen yanı basındaki jakuzilerde 

anın tadını yasamak ise bu tercihlerden en muhteşem olanı. Ancak kimi zaman istenildiği kadar bos olamayan 

jakuzilerde, çocuklarınızla kabarcıklı keyifli bir zaman dilimi geçirmek değil de daha çok kafa dinlemek istiyorsanız, yetişkin bölümleri sizin için biçilmiş kaftan. 


100  www.cruiseandtravel.com.tr 


Sosyal alanlardaki jakuzilerin yanı sıra, kişisel olarak daha küçük jakuziler de geminin çeşitli yerlerine serpiştirilmiş vaziyette. 


Dört yetişkinin rahatlıkla (sığabileceği deniz manzaralı jakuzilerde, size servis edilen içeceğinizi yudumlarken dilerseniz 


partnerinizle (o özel ozaman geçiriyor, dilerseniz dostlarınızla onbinlerce kabarcık keyfi yaşıyorsunuz. Gemilerin spa merkezlerinde olan jakuzilerde ise daha çok randevu ile yer ayırttığınız için tek başınıza, terapinin bir parçası olarak jakuzide keyif yapabiliyorsunuz. Her ne şekilde olursa 


Cruise içinde, sağlıklı yaşam komplekslerinin etrafında kümelenen spa ve masaj alanları, aynı zamanda kendi trendini de getirerek tasarımlarda farklılık da yarattı. Bu farklılık, kişiye özel alanlardan, sadece yetişkinlerin girebileceği “sessiz bölge" lere kadar gemi içinde çeşitli kaçış noktalarını da beraberinde getirdi. Bu kaçış noktalarının olmazsa olmazlarından birisi de elbette ki jakuziler oldu. Hatta kimi gemiler, işi iyice büyüterek jakuziyi, kamaralara taşıdılar. 
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olsun, kabarcıkların büyüsüne kendinizi bırakıp uçan bir balon gibi yükselmeniz ve havuz içinde sadece ufak hava vuruşlarıyla, bir küçücük parçacık gibi oradan oraya dalgalanmanız için gözlerinizi kapatmanız kafi. (Gülümseme zaten kabarcıkların peşinden gelecek. 
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TECNOCRU!SE 


KART YERİNE 


MADALYON 


” 
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İçine tüm bilgilerin yerleştirildiği çip düşünün. Bu çip madalyon şeklinde, isterseniz avucunuzun içinde isterseniz anahtarlık gibi bir şekilde cebinizde, Bu madalyon, odanızın elektronik anahtarı, hakkınızda tüm bilgileri içeren data saklayıcı, çocukların izini süren bir radyo frekansı yakalayıcı olması özelliklerinin yanı sıra, saat olarak kolunuza takabildiğiniz, kaybolması imkânsız bir cihaz olduğu için büyük kolaylık da sağlıyor. Cruise karta ek olarak verilen madalyon sayesinde, yolculuk sırasında aile bireylerinizin nerede olduğu hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Gemi içindeki monitörlerle bağlantı kurabildiğiniz madalyon sayesinde özel etkinliklerle ilgili 


duyurular, organize edilmiş eğlenceler, restoranlar ve mönüleri her zaman elinizin altında. Ayrıca cruise, size bu madalyon sayesinde mesaj iletebiliyor. Madeni bir para büyüklüğünde ve kolunuza takabildiğiniz bu muhteşem teknoloji ile yolculuğunuz istediğiniz kadar kolay ve hizmet hep size özel. 


Cruise içindeki teknoloji bununla da bitmiyor: Mesajlaşma için de kullanabildiğiniz madalyon ile kendi avatarınızı oluşturup kendinizi 
3 bin 500 kişilik geminin sosyal medya ortamı içinde tanıtmanız ve 
etkileşimli oyunlarda rol almanız da mümkün. 


KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL TOPLUYOR? 


Madalyonun size özel olması için gemi girişinde (o doldurduğunuz O anketteki bilgilerden faydalanılıyor. Sonra gemiye giriyorsunuz oOve bağlantıya dahil oluyorsunuz. Gelsin veri alış verişi! Özel menü gerekiyorsa siz söylemeden bilgisi gidiyor. Veri depolaması yapılmayan madalyonlardaki bilgilerin tamamı sizin söylediğiniz ve olmasını istediğiniz kadar. 
Ayrıca gemiler arasındaki bağlantıları da kolaylaştıran bu sistemde çok bantlı ve çok uydulu servis sağlayıcılar hizmette sınır tanımıyor. 


Gemi içindeki mürettebatın, yolcuların tamamı hakkında bilgi sahibi olması tahmin edersiniz ki bir kaç günlük bir yolculukta neredeyse imkânsız. Ancak bu tip bilgi verici sistemler sayesinde insan hafıza sınırlarının ötesine geçerek hizmet de her gün ilk günküymüş gibi taze ve hep istediğiniz gibi profesyonel. 


DAHA BAŞKA NELER... 


Madalyon, cruise yolculukları teknolojilerinde kişi tanıma ve yolculuğu bireyselleştirme anlamında bir çığır açtı. 
Ancak yetkililer, bunun daha büyük bir sürecin ilk adımı olduğunu söylüyor. 
Bunun bir adım ötesinde olacaklar, madalyondaki (o mikroçip o sayesinde odanızdaki hareketleriniz ile klimanın açılması, oaydınlatma O sistemlerinin devreye girmesi gibi büyük ve eğlenceli hizmetler. Biz cruise yolcularına da şunu sormak kalıyor: “Bu teknoloji ile daha başka neler mümkün?" 


Gençlere yasak değil, yetişkinler giremez! 


Cruise sosyal alanları her yaştan yolcunun rahatlıkla girip çıkabileceği yerlerde konuşlanır. Eğlence merkezlerinden tutun da herkes için gösterilerin düzenlendiği salonlara kadar her yer, tüm yolcuların rahatlıkla ulaşabileceği bölgelerde yer alır. Bu, aynı zamanda bu mekânların ilk gençlik zamanlarını yaşayan meraklı gözlerden de uzak olmayan yerlerde olduğu anlamına gelir. İşin ilginç tarafı bu meraklı gözler, hep de merak ederler! Casino nerede, barlar ne taraflarda... Bunları bilmek zorunda olduklarını düşünürler. 


Bu tip sosyal alanlara giriş-çıkışlarda genellikle yaş ortalamasını belirleyen kurallar vardır ancak kapılarında, giren kişileri filtreleyen bir sistem ya da bir kişi bulunmaz. Bu nedenle kapıdan içeri, yaşı büyük gösteren bir genç de rahatlıkla girebilir. Ancak geminin boşluk tanımayan güvenlik sistemi, içeri giren kişinin yaşı hakkında rahatlıkla bilgi sahibi olabilir, Yanı sıra yetişkinlerin olduğu yere girmiş meraklı gencimiz ne yazık ki buradan kartını kullanarak hiç bir alışveriş yapamaz ya da bir oyunun başına oturamaz. 


Güzel haber de burada: Gemiye binen gençlerin zaten bunları merak edecek zamanları pek olmuyor. Bir cruise seyahati için en korkunç şeylerden birisi de ailenin etrafında “üff"leyerek dolanıp duran asık suratlı bir genç olsa gerek. Ama bu cruise yolculuklarında hiç yaşanmadığı için nasıl bir şey kimse bilmiyor. 


Gençlerin yolculukları boyunca kendi tarzlarında eğlenebilmeleri için N her türlü olanağın sunulmuş olduğu cruise yolculuklarında, sadece gençlerin girebileceği bir bar bile mevcut. 


Hep onlara mı yasak olacaktı! 


Gençlerin gemide unutulmaz vakitler (oederek devam ettirmek isteyen gençler (o hissedebilmeleri için verebileceğiniz en geçirmeleri için ne gerekiyorsa ( için ise gece klüpleri bulunuyor. Siz keyif o güzel hediye, sınırsız içecek paketi olacaktır. 
düşünülmüş. Sadece gençlere özel yaşarken çocuklarınız da kendilerince 

alanlar, onlar için düzenlenmiş eğlenceler, (o güzel bir tatil geçirebilirler, yeter ki gemi oOEğer sizinle birlikte yolculuk yapacak keyiflerini yüksek tutmak ve sosyal ove güvenlik kuralları hakkında net bilgi (o gençler de varsa, onlara bir sürpriz yapın ve ortamlarda rahat edebilmelerini sağlamak O sahibi olsunlar ve bu kuralların ne olursa ( sınırsız içecek paketi satın alın. Böylelikle için açık hava güverte alanlarının bir kısmı o olsun delinmeyeceğini bilsinler. 12 - 17 alkolsüz o içecekleri (o dilediği ozaman, onlara ait. Gece belirli bir saate kadar açık (o yaşları arasındaki gençlerin rahat rahat (dilediği yerden ve dilediği kadar almanın olan ve geceyi yeni arkadaşlarıyla dans Oo eğlenebilmeleri ve kendilerini özgür (o özgürlüğünü ve rahatlığını yaşayabilirler. 
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RÖPORTAJ 


AYIN KONUĞU 


Neslihan KOZANOĞLU 


Kozanoğlu'nun sıcacık ve huzurlu hayatının kapılarını açtığı muhteşem çiftliğinde yapılan söyleşiyi sizler için Berk Ercan Mühürdaroğlu gerçekleştirdi. 


Röportaj: Berk Ercan MÜHÜRDAROĞLU Fotoğraf: Ertan GUMRAH 
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Ben (6 Aralık 1957) İstanbul'da doğdum. 3 
yaşında, babam Bafra Devlet Hastanesi'ne baş hekim olarak atanınca taşındık. İlk okulu bitirene kadar orada kocaman bahçeli bir Rum konağında ailemle yaşadım. 
Anne tarafında ilk torun olduğum için pek kıymetliydim. Beni sevgiye boğarlardı. Baba tarafım daha mesafeli ama hep ilgili ve sevgi dolu bir aileydi. Galiba biraz yaramaz bir çocukmuşum. Okula başladığımdan bir süre sonra veliler kapıya gelmeye başladı. “Neslihan Hanım kızımız, bizimkini dövmüş" cümlesini duyduğumda annemin 


e yağ 


- yk Dae A ad 


ila pa. 


gardrobunun içine saklanırdım. (Gülüşmeler) Sınıfın en çalışkanı ama çok yaramazıydım. 


rdi : 
Bafra Küçük Gazi İlkokulu'nu bitirince beni İstanbul'da yabancı liselerin imtihanlarına soktular. O zaman sistem biraz farklıydı. 
Her okul için tek tek sınav vardı. Ben küçük bir kazadan gelmeme rağmen çok başarılı olmuştum. Bütün okulları çok yüksek puanlarla kazandım. Baba tarafı toplandı ve Üsküdar Amerikan'a yatılı olarak gitmeme karar verildi. İşte burada hayatımın en tatsız dönemi başladı. 


ği m” «& 
ME 
5 


RÖPORTAJ 


Annem, babam, kardeşim yanımda olmayınca az kalsın okuldan atılıyordum. 
Babam istifa etti, İstanbul'a taşındılar ve ben aileme kavuşunca daha rahat derslerime adapte oldum ve mezun olabildim. Deli gibi tıp okumak istememe rağmen kazanamadım. Maalesef İngiliz Dili ve Edebiyatı okudum. 


Bafra'ya taşınırken bisikletimi vermişlerdi. 
Çok ağlamıştım. 3 yaşında fırtınalı bir havada gemi ile Samsun'a gelişimiz de beni çok ürkütmüştü. Bu iki olayı unutamam. 


Ni 


ana 
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Zell 


Etrafınızdaki ki insanların sizin çocukluğunuzla ilgili anlattıkları olaylardan örnekler verebilir misiniz? 

Ailede adım “Peçi (peki) anne” idi. Annem ne söylese Peçi anne dermişim. 


Çocukken daha çok nelerle ilgilenirdiniz? 
Kuzularım ve tavuklarım benim için çok önemliydi. Sabah uyanınca doğru kümese gidip yumurta topladığımı hiç unutamam. 


Neslihan hanım nasıl bir genç kızlık dönemi yaşadınız? Hayâlleriniz bugünle örtüşüyor mu? Geleceğinizi aklınızda nasıl resimlemiştiniz? 

Genç kızlık dönemimde dans etmek, müzik dinlemek, elbiseler ilgi alanımdı. Güzel 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arkadaş gruplarım vardı ve çok eğlenirdim. 
Hayalim doktor olmak, evlenmek ve çoook çocuk sahibi olmaktı. 


Hem Modern hem Batılı hem kolejlisiniz. 
Üniversite yıllarını anlatır mısınız? 

Hiç bakmasak daha iyii (oÜsküdar Amerikan'dan oOsonra tip fakültesini kazanamayınca okumak istemedim. 


Büyük bir şirkette iş buldum. Maaşı çok yüksekti. Babama “Babacığım sizin hekim 


maaşınızdan daha çok kazanacağım" dediğimde babam “Para kazanırsın ama altın bileziğin olmayacak” deyince üniversiteye gittim. Ama sistemi ve dersleri hiç sevmedim. Sırf okumak için okudum. Zaten 


evlenmiştim ve hamileydim. Okul hayatı bittiğinde ben çoktan evli ve çocukluydum. 


Aşk sizin için o dönemlerde ne ifade ediyordu? 
Romantik miydiniz? 

Sık aşık olup çabuk bikardım. 
başlarında romantik sonlarında olurdum. 


İlişkinin kaçak 


Siz sosyal ortamda kendinizi nasıl görüyorsunuz? 

Sosyal hayatı seviyorum. Çok arkadaş canlısıyım. o Bugüne kadar hayatımdan çıkardığım üç kişi var. Onun dışında herkesle birlikte olmaktan arkadaşlık yapmaktan hoşlanıyorum. Bu camiada, etrafla barışık 


olduğuma göre kendimi iyi görüyorum. 


MEKONG NEHRİ TURLARI İÇİN İPUÇLARI 


Tibet'in oHimalayalarındaki eriyen karlar ile beslenen Mekong, Güney Vietnam'dan yaklaşık 4 bin 300 km uzaktadır. Vietnamlılar, Mekong Deltası'nın dokuz kolu olan Song Cuu Long'u "Dokuz Ejderha Nehri" olarak adlandırmaktadırlar. Burada kara ve su birleşerek, pirinç yetiştirmek için mükemmel bir ortam hazırlamaktadır. 


Her ne kadar altı ülke üzerinden akiyor ve yol boyunca birçok insanı besliyor olsa da Mekong, Asya'nın en az gelişmiş nehirlerinden biridir. Mekong, kıyıları boyunca herhangi bir endüstrinin olmaması sayesinde hayatla (o doludur-gerçekte, o biyoçeşitlilik bakımından Amazon'un hemen arkasından gelir ve 20 bin bitki türü, 430 memeli, bin 
200 kuş, 800 sürüngen ve 850 balık türü 
içerir. Bilim adamları Mekong'un suları içinde 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ve çevresinde yeni türler keşfetmeye devam ediyorlar, Muhtemelen karşılaşacağınız vahşi hayat, eski tapınaklardan sarkan makaklar ve kaçışan maymunlar olacaktır. Avrupa başkentlerini dolaşan Ren Nehri veya Tuna Nehri yolculuklarından farklı olarak, Vietnam ve Kamboçya üzerinden geçen bu rota, çeşitli seviyelerde biraz daha zorludur. Tezatlar inanılmazdır: Bir tarafta, çarpıcı bir Budist tapınağı, diğer tarafta sadaka için yalvaran mayın kurbanları. 


Turlar sizi kötü bir üne sahip olan "Hanoi Hilton" savaş kampına ve soykırım müzesine götürecek, savaşlar ve ölüm alanları, sefalet ve korku anılarını çağrıştıracaktır. 
Ancak yerel halkın da dediği gibi, "Geçmiş, tarihtir”. Tapınaklar yenilendiğini, işletmelerin açılmaya başladığını ve her yerde, sahip 


oldukları şeylerden en iyi şekilde faydalanan insanların yüzlerini aydınlatan gülümsemeleri göreceksiniz. İşyerleri ve motosikletlerle dolup taşan Phnom Penh ve Ho Chi Minh City gibi kalabalık şehirlerin yanı sıra sakinlerinin asırlardır sazdan zemin paspasları ördüğü Tan Chau gibi kırsal nehir kasabalarını da ziyaret edeceksiniz. Gördüğünüz yoksulluğun ötesinde, inanılmaz güzellikteki sahnelere, zengin detaylı Angkor Wat ve günbatımı pembesi altındaki Banteay Srei gibi göz kamaştırıcı dini mekânlara, Mekong Nehri boyunca günlük yaşama tanıklık edeceksiniz. 
Beklenmedik bir şekilde yükselişi devam eden Mekong'da yapılan bir gezi, hayatlarını yeniden düzenleyen, savaş sonucu yok olan şehirleri yeniden inşa eden ve ziyaretçilere sıcak bir karşılama sunan kişilerin iyileşme hızını da gözler önüne seriyor. 


MEKONG NEHRİ YOLCULUKLARI İÇİN EN İYİ ZAMAN 


Mekong Nehri seyahat rehberleri yılın büyük bölümünü tavsiye etse de, bu gezi için en uygun zaman kışın Kasım'dan Şubat'a kadar olan süredir, o zaman daha serindir (her ne kadar hala çok sıcak olsa da) ve Temmuz'dan Ekim'e kadar olan yağışlı mevsim geçmiş olacaktır. Ancak 


yağmurlu mevsimlerde bile yağmurlar genellikle sadece 30 dakika kadar sürer. 
Mekong Nehrinin ve Kamboçya'daki Tonle Sap Gölü'nün mevsimsel su seviyelerinden etkilenebileceğini ve bu nedenle güzergâh detaylarının değiştirilebileceğini unutmayın. Nehir eylül ayında en yüksek 


seviyesine ulaşıyor. Tuhaf gerçek: Gölü Mekong Nehrine bağlayan Tonle Sap Nehri, sel suları sırasında akışını tersine çevirir. Nehir suyunun yükselmesi gölün büyüklüğünü altı katına çıkarmakta ve onu dünyanın en verimli balıkçılık alanlarından birine dönüştürmektedir. 
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MEKONG NEHRİ SEYAHAT REHBERİ 


Çoğu Mekong nehri gezileri, otellerde birkaç gece dahil olmak üzere uzun (iki hafta veya daha fazla) kara turlarını da içerir, bu nedenle seyir seçiminde toplam paket düşünülmelidir. 
(Yalnızca gemi gezintisini istiyorsanız, yedi gecelik gezilere bakın). 


Mekong Nehri yolculuk turlarının çoğunluğu Hanoi'den başlayarak Ho Chi Minh City'de (Saigon) biter (ya da tersi), yani Vietnam'da başlar ve Vietnam'da biter, Siem Reap'e uçuş, Kamboçya ve Vietnam'daki limanlar ve Mekong'a seyahat dahildir. Yukarıda sözü edilen şehirler ve Phnom Penh ile birlikte önemli tapınaklar da dahil olmak üzere 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Hanoi Etnoloji ve Killing Fields Müzesi gibi yerler ve büyük pazarlar ve Mekong'daki kırsal köyler, yani genel olarak güzergâhlar, oldukça benzerdir. Diğer duraklara gelince biraz değişebilir. Örneğin, bir cruise firması, kendileri tarafından da desteklenen Kampong Cham'deki bir yerel yetimhaneye de gezi düzenler bir başkası sponsor oldukları Ta Toum'daki İngilizce dil okuluna da uğrar. 
Tüm hatlar, yerel el sanatları alışverişinde bulunma şansını sunar (dokuma, gümüş ve lake eşyalar), ancak alışveriş yerleri farklı olabilir. Ha Long Körfezi'ni (Tonkin Körfezi'nde bulunan kireçtaşı sütunlarının gerçeküstü deniz manzarası) görmeniz önemliyse, bazı 


hatların temel güzergahlarında bu koyun yer alıp almadığına dikkat edin. Diğer hatlar, Ha Long Körfezi'ni, ekstra maliyetle opsiyonel olarak sunar. Bangkok başka bir tipik opsiyondur. 


Çoğu gezgin için, Güneydoğu Asya'ya gitmek hava yoluyla birkaç saat sürdüğünden bütçeniz ve zamanınız el verdiğince uzun kalmak ve çok yer görmek en akıllıca olanıdır. 
Ayrıca şirketlerin sunduğu diğer ikramları da iyi incelemelisiniz, bazı şirketler tüm gün boyunca ücretsiz içecek ikram ederken, bazıları sadece akşam yemeklerinde ve belki öğle yemeklerinde bu ikramı yapmaktadırlar. 


Hanoi hakkında muhtemelen bilmedikleriniz: Hanoi'nin 1000. yaşını kutlamak için yapılmış ve Guiness Rekorlar Kitabı'na girmiş, yaklaşık 
4 km uzunluğunda bir mozaiğe sahiptir. Ayrıca 
Eyfel Kulesini inşa eden firma tarafından yapılmış bir köprü de bulunmaktadır. Şehri trafiği oldukça kalabalı ve karmaşıktır. 


Vietnam Savaşı sırasında esir düşen Amerikan askerlerinin tutulduğu “Hanoi Hilton” da buradadır. Etnoloji Müzesi, ülkede 


yaşayan 54 etnik grubun sanat ve eserleriyle Vietnam'ın şaşırtıcı etnik çeşitliliğini vurgular. 


Ho Chi Minh Anıtı Kompleksi, park benzeri bir ortamda yer alan Ho Chi Minh Mozolesi'ni de içeren bir başka görülmesi gereken yerdir. 


Modern caddeleri ve lüks otelleriyle Kamboçya'nın en hızlı büyüyen şehri, 12. 
yüzyıldan kalma Angkor Wat tapınağı olan Khmer mimarisinin değerli kapısıdır. Kral 


Suryavarman Il için 37 yıl boyunca 300.000 
işçi ve köle ile inşa edilen Angkor Wat, Hindu tanrısı Vishnu'ya ithaf edilmiştir; Şimdi, beş kulesi ile Kamboçya'nın kültürel kimliğini temsil etmektedir. Tapınak büyük bir hendek ve Hindu destanlarından sahneleri tasvir eden bas kabartmalar ile bezeli bir duvar ile çevrilidir. Yakınında, güçlendirilmiş Angkor Thom şehri şaşırtıcı derecede güzel ve ayrıntılıdır ve 200'den fazla gülümseyen Buda başlarıyla süslenmiştir. Ta Prohm tapınağı eşsizdir. 
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Phnom Penh 

1432'de Kamboçya'nın başkentiydi ve sonrasında da 2 defa daha başkent olarak ilan edildi. Bugün, kalabalık pazarlar ve perakende ticaret, şehirdeki Fransız sömürge tarzı dükkânlarda devam ediyor. Kraliyet Sarayı'nın güzelliğine ve ihtişamına tezat olarak, Kamboçya'da yaşanan soykırımı unutturmayan yapılar da ulunmakta. Toplu mezarlar ve kurbanların kafatası dolu bir anıt kulesi, hayatlarını kaybeden iki milyon Kamboçyalı'nın unutulmaması için inşa edilmiş. Khmer Rouge tarafından tutuklanan vatandaşların, küçük çocukların da aralarında bulunduğu siyahbeyaz fotoğraflar, cinayet rejimi tarafından işkence odası olarak kullanılan bir lise tren merkezi haline getirilen Tuol Sleng Soykırım Müzesi'nin duvarlarında yer alıyor. 
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MEKONG NEHRİ SEYAHATİ İÇİN İPUÇLARI 


Bağırsak rahatsızlığından sakının. 

Mide sorunlarıyla baş etmek bu bölgeyi ziyaret eden Batılılar için hayatın talihsiz bir gerçeğidir. Sokak yemeklerinden kaçınmaya ve dişlerinizi yalnızca şişelenmiş suyla fırçalamaya dikkat etseniz bile, bu gerçekleşebilir. Doktorunuza seyahatinizden söz edip olası rahatsızlık durumunda kullanabileceğiniz ilaçları öğrenmenizde fayda var. 


Böcek kovucu solüsyonları unutmayın. 
Gün boyunca bile minik kertenkele ve ateş karıncaları rahatsız edici olabilir (özellikle tapınak çevresinde). 


Maymunları beslemeyin. 
Köpekleri de beslemeyin. Hayvanlar şirin olabilir ancak kuduz önemli bir konudur. 


Vietnam'da karsıdan karsıya geçmeyi öğrenin. 
Sokakta karşıdan karşıya geçmek bir hayli tehlikeli olabilir. En iyisi yolun boşalmasını beklemek -bu pek mümkün olmayacaktır- ya da bir yerel aile ya da kalabalığın karşıya geçmesini beklemek olacaktır. Onlar karşıya geçerken onların grubuna katılın ve bu sayede karşıya geçin. 


Hava sıcaklığı için plan yapın. 

Burada üç tip sıcaklıktan bahsedilir: Sıcak, daha sıcak ve en sıcak. 
Üzerinize giyebileceğiniz en ince gömleklerinizi giyin, yanınızda mutlaka yedek gömlek getirin. Yüksek nem derecesi ile birlikte ne kadar sıcak olabileceğini yaşamadan anlayamazsınız. 


Maceracı olun, ama yiyecekleri akıllıca tüketin. 
Tur boyunca birkaç defa öğle yemeklerinde yalnız olmayı tercih edebilirsiniz. Yemek yiyeceğiniz yerler konusunda şirketinize danışmalısınız. Ancak içinde buz olan süt, meyve gibi yiyecekleri tüketmekten kaçının ve geminizde yiyeceklerin kapalı şişe sularıyla yapıldığından emin olun. 


liz 
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1982 yılında kurulan ve denizcilik 
sektörünün ilk özel tersanesi unvanına sahip Selah Tersanesi; gerek yurt içi, gerek yurt dışı firmalarına gerçekleştirdiği projeler ile sektörün daima önemli yapı taşlarından birisi olmuştur. Selah Tersanesi'nin geçmişten günümüze gelen deneyim, tecrübe ve kaliteli hizmet anlayışını arkasına alan Emirhan Selah 2011 yılında Selah Tersanesi çatısı 
altında Es Line Yachts Firmasını kurmuş ve 3 
metreden 50 metreye kadar, müşterilerinin taleplerini eksiksiz olarak yerine getiren 

EsLine Yachts Rhtyhm, Lobster, Tender ve 55 


modelleri ile yurt içi ve yurt dışı fuarlarında deniz severler ile buluşmuştur. Yenilikçi, kaliteli ve müşterilerinin taleplerini eksiksiz karşılayan firma 2016 yılı Temmuz ayı içerisinde 555 Modelini denize indirecektir. 


Es Line Firması ayrıca tamir bakım, onarım üzerine de hizmet vermekte ve tekne sahiplerinin gerçekleştirmek istediği tüm değişiklikleri eksiksiz olarak yerine getirmektedir. 


MERGÇURY 


TÜRKİYE'DE YAT ÜRETİMİ YAPAN LİDER KONUMDAKİ ŞİRKETLERDEN OLAN SELAH GEMİCİLİK VE ES LINE ŞİRKETLERİNİN YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ERKAN SELAH İLE GEMI ÜRETİMİ, YATÇILIK VE DENİZ ÜZERİNDE YOLCULUKLAR HAKKINDA SÖYLEŞTİK. 


1954 yılından bu yana sektörde biilinen bir 
marka olarak, Selah Gemicilik'in kuru yük tankeri ve ağır tonajlı gemi ve savaş gemisi üretimlerine geçiş hikayesi nedir? 

1954 yılında, İstanbul'un Levent semtinde 


urulan imalathaneyle başlayan Selah Makine, zaman içinde özellikle hidroli makineler üzerinde ciddi bir uzmanlık 


elde ederek sektörün önde gelen firmaları arasındaki yerini aldı. Otomotiv yedek parçaları, forkliftler, presler ve çelik ağırlıklı yan sanayi ürünleri Selah Makine'nin üretim faaliyetinin temelini oluşturdu. Zaman hızla ilerliyor. Sezai Selah'ın tek oğlu olarak ise yıllarında itibaren babamın işyerine gidip gelmeye, baba mesleğini öğrenmeye başladım. Sene 197/7 de Bakanlar Kurulu'ndan bir karar çıkar. Yüzyıllardır gemi inşa sektörüne ev sahipliği yapan Haliç'in boşaltılıp oOburadaki firmaların Tuzla'ya taşınması gündemdedir. Bu önemli karar bir süre sonra Selah Makine'nin yaşayacağı büyük değişimin de habercisi gibidir. Karar alınmıştır ancak sosyal çalkantılar sebebi ile düşünüldüğü kadar hızlı olmamıştır. 
Ülkede darbe olmuştur. Bu süre zarfında Selah Makine olarak tüm zorluklara karş faliyetlerimizi sürdürdük. 1982 yılında Sezai Selah'ın yurt dışında olduğu tarihlerde Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir yazı geldi. 
Tuzla Özel Sektör Tersaneler Bölgesi'nde yer tahsisi yapılacağı ve ilgilenen firmaların müracaat etmeleri gerektiği belirtilir. Bu soruya babama sormadan cevap verdim. 
Babam Sezai Selah bu sırada yurt dışındadır. 


Geldiğinde büyük sürprizle karşılaşır. Çok 
geçmeden karar çıkar ve Tuzla'daki 40 
bin metrekarelik bir alan Selah Gemi inşa Endüstri A.Ş.ye tahsis edilir ve Selah, Makine ve Gemicilik sektörüne geçiş adımını atar. 
Günümüz gereği Savunma Sanayi ihtiyaçları talepleri de artmış olmasından dolayı ticari gemiler yanı sıra askeri projelere doğru yönünü çevirmiştir. 


Şu anda üretim kapasiteniz nedir? 

Yıllık Selah Tuzla bölgesinde 20.000 ton işleme kapasitemiz mevcuttur o Kocaeli Körfez Selah tersanemizde ise 21.000 ton işleme kapasitesi mevcuttur. Günlük olarak maksimum işlediğimiz ton sayısı ise 12.000 
ton'dur. 


Bir kuru yük gemisi ne kadar zamanda yapılıyor? Hangi tür geminin yapımı daha uzun zaman alıyor? 

Kuru yük gemilerinin yapımı tamamen projesine göre değişmektedir. Her proje birbirinden ayrı olduğu için size kesin bir tarih veremem. Genelde Selah tersanesinin kapasitesi altında yapaılabilecek tonajlardaki geminin üretimi maksimum 16-18 ay arası değişmektedir. Biz şirket politikası gereği çok kapsamlı gemilerin yapımını üstlendiğimiz için her birinin teslim tarihi çok farklı olmaktadır. 
Genelde kuru yük gemileri bizler için üretim safası daha basit ve hızlıdır. Ancak kimyasal tanker, çimento gemisi veya platform supply 
vessel gibi çok amaçlı gemilerin tarihleri 24 
aylara kadar çıkmaktadır. 


Üretim bandınıza cruise gemilerini de eklemek gibi bir planınız var mı? 

Maalesef öyle bir planımız yok ve ben Türkiye'deki çoğu firmanın böyle bir düşüncesi olduğunu düşünmüyorum. Hem kapasite olarak o tonajlarda o büyüklükte gemiler üretemeyiz. Kaldı ki yabancı müşteriler de cruise gemilerinin inşaası için genelde Çin ve Kore'yi tercih ediyorlar, hem zaman hem de bütçe açısından. 


Seyahat gemilerinin üretimi ile şu anda 


yaptığınız gemilerin oüretimindeki oana benzerlikler ve farklılıklar neler? 

Aslına Oo bakarsanız Oo benzerlik (o olarak baktığımızda kullandığımız ürünler, 


malzemeler, uygulamalar neredeyse aynı. 
Bunu bütün gemiler için söyleyebirim. Sadece kullanım amaçları farklı, genelde hepsinin kullanımı ticari. Seyahat gemilerindeki öncelik, (o müşterinin okalacağı (ozaman, geçireceği yerlerin tamamen konfor üzerine dayalı olması. İnsanlar seyahat ederken onların yaşayacağı konfor ne kadar iyi olursa o kadar kolay pazarlayıp gemi müşterisine kısa sürede dönüşünü sağlar. Daha çok bizim yaptığımız gemilerde birinci planda olan şey gemilerin en iyi en hızlı şekilde yüklerini alması ve bir an önce gideceği limanlara ulaşarak en iyi şekilde teslim etmesidir. 


Gemi o üreticileri (o arasındaki o rekabet ortamında, global anlamda Selah Gemicilik'i nerede görüyorsunuz? 


Rekabet ortamı demişken gerçekten çok firma var. Sadece Tuzla bölgesinde 40'ın üzerinde tersane var. Tabii ki burda ki çoğu tersanenin kapasitesi bir değil, ancak rekabet çok. Özellikle karşıdaki armatöre fiyat verirken çok dikkatli olmalısınız çünkü bir çok firmadan fiyat talep ediyor 


firmalar. Bizim farkımız yıllardır. ihracat ağırlıklı o çalışmakta oluşumuzda. Bizim müşterilerimizin oObir çoğu o yabancıdır. 
Uzun yıllardır yurt dışına teslim ediyoruz projelerimizi. 


Selah Gemicilik'in Önümüzdeki planlarından söz eder misiniz? 
Bahsettiğim gibi şu an günümüzde maalesef çok fazla Türk armatör Türkiye pazarında sipariş vermemektedir. Genelde Çin pazarını 
tercih ediyorlar fiyattan dolayı. Bizde 2013 
yılında karar alıp Selah Kocaeli Tersanemizde ticari gemlerin üretimini, Selah Tuzla'da ise askeri projelerin üretimini yapma kararı aldık ve uyguladık. Şu an yurtdışındaki birçok ülke ile temas halindeyiz, bütün askeri projelere giriyoruz, bütün fuarlara katılmaya çalışıyoruz. Hedefimiz her zaman bir ileri noktaya daha getirmek. 


5 yıllık 


NI 


m 


Babanızın üretim yaptığı tersanede bir alanı tutarak burada üretim yapmaya başladınız. 
O zamanki üretim ile şimdiki üretiminiz arasındaki süreçte neler gelişti? 

Babamın üretim yaptığı alanda, yani Tuzla Selahta babamdan bir boş alan kiralamak istedim. Sağolsun o da beni kırmadı yardımcı oldu bana. Ben de bu sayede Selah Tersanesinin gücünü ve bilgisini kullanarak kardeş firma olacak Es Line Yachts firmasını kurdum. 


Ben hala aktif şekilde iki tarafta ilgilenmekteyim . Sadece bizim kullandığımız malzemeler farklı bir de yapım süreçleriyle metotları. 


Tabii ki en önemlisi, benim ürettiğim tekneler 


ticari o amaçla kullanılan ürünler değil, müşterinin konforlu zaman geçireceği ürünler, 


Ji 
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YAT CRUİSE 


Ülkemizde yatçılık ya da yat yolculuğu ile ilgilenen kişi sayısı az ve ücretler oldukça yüksek. Sizi yat üretimine iten ne oldu, inandığınız, amaçladığınız ya da hedeflediğiniz ilk sey ne oldu? 

Evet ülkemizde yatçılık pahalı biraz gerçi bunu yurt dışına göre kıyaslarsak ise maalesef ben buna katılamayacağım. 
Türkiye yat üretiminde gerçekten çok iyi yerlerde hatta dünyada 4. sıradayız. 
Türkiye'de 40 metre üstü inanılmaz projeler gerçekleşmekte, Bunların bir çoğunun sahibi ise yabancı. Gerçekten gelip kalite ile fiyatı kıyasladıkları zaman farkı anlayıp sipariş veriyorlar. Samimi olmak gerekirse benim de çok karşılaştığım sorun biz Türk'lerin marka hastalığı. Yurt dışında bilinen, isimlerini duydukları teknelere yönelmeleri. Aslında gerçekten araştırıp inceledikleri zaman hiç bir farkı olmadığı hatta ürün kalitesi olarak 
1. sınıf malzemeler kullanarak ürettiğimi anlayacaklar diye düşünüyorum. Algıyı kırmamız lazım. 


Türkiye'nin üretici gücünü göstermesi adına yaptığınız çalışmalar gerçekten dikkate değer. Bir yat ne kadar zamanda üretiliyor? 
Buna göre üretim kapasiteniz nedir? 

İlk öncelikle firmam adına teşekkür ederim. 
Bir yatın yapımı tamamen projesine bağlı olarak değişmektedir. Özel yapım projeler kendi isteğinize göre tasarladığınız için bazen çok zaman alabiliyor. Size küçük yaşadığımız olaydan bahsedeyim, bir müşterimiz tekne yapımı için bize sipariş verdi, bütün planları belirlendi üretime başladık. Genelde üretilirken müşterilerimiz 


eşlerinden fikir o alırlar, (oözellikle iç tasarımında. Tekneyi teslim edeceğiz, son bir ayı kalmıştı ki müşterimiz eşinden ayrılıp başka birisiyle beraber olmaya başladı. 
Yeni eşi gelip yapılan iç dekorasyonu beğenmediğini, renklerin, bütün kumaşların 
değişmesini talep etti bu bile bize ekstra 3 
aya mal oldu. Tekne üretimi çok değişken, elektronik ürünler gibi üretim başladığında seçtiğiniz ürünler bitişe yaklaştığınız da bazen beğenilmiyor ya da bir yeni sistem çıkıyor, ondan isteniyor. Bu tip durumlar da genelde süreçleri çok etkiliyor. 


Alıcıları Türk mü yabancı mı oluyor? 

Genelde benim müşterilerim Türk ama yabancı müşterilerimizi de tekne sahibi yaptık. Günümüz konjonktürde dövizin artması malzemelerin pahalanması sebebi ile biraz Türk pazarını kaybetmeye başladık. 
Biz de Es Line olarak daha çok yurt dışı fuarlarında bayrak göstermeye çalışıyoruz. 


Yat üreticisi olarak, denize açılmaktan hoşlanır mısınız? 

Emin olun yat üretmeseydim hatta bu sektörde olmasaydım bile denizi çok severdim diye düşünüyorum. Bu soru gelince acaba sevmeyen biri var mıdır diye düşünüyor insan. 


Arasında büyük fark olduğunu bilerek geleneksel sorumuzu yöneltelim: Cruise gezisi mi yat ile gezinti mi? 

Ben tabi ki de yat gezintisi diyeceğim bu sorunuza. Uzun yıllardır vakit buldukça denizlerdeyim. Yat ile çıktığınız zaman 


kimseye bağlı olmadan kimseye sormadan istediğiniz yere gidip istediğiniz kadar kalabiliyorsunuz. 


Tabi ki de Cruise gemilerinin ayrı bir zevki var ama benim için şu an değil, belki biraz daha yaşım ilerledikten sonra. Yine küçük bir örnek versem size, Cruise gemisindeyiz bir limana yanaştık siz ordan çok keyif aldınız daha fazla zaman geçirmek istiyorsunuz ama mümkün değil çünkü programa göre hareket etmek zorundasınız. 


İşin mutfağını da çok iyi bilen birisi olarak, tekneyle açıldığınız zaman, içinde bulunduğunuz yatta en çok dikkat ettiğiniz ya da aklınızı meşgul eden konu ne oluyor? 

Açık söylemek gerekirse tekneyle açıldığım zaman bütün işlerden, stresten uzak olmak istiyorum ve oluyorum da. 


Genelde canım sıkıldığı zaman denizlere açılmayı severim. Beni o kadar rahatlatıyor ki düşünecek başka bir şey bulamıyorum. 
Herkesten uzak, huzurlu olduğum için çok meşgul edecek birşey bulamıyorum diyebilirim. 


Yatçılık sektöründe Es Line'ın önümüzdeki 5 
yıllık planlarını anlatır mısınız? 

Es Line olarak artık yurt içi pazarı değil yurt dışı pazarında bulunmak istiyorum. 


Daha çok yurt dışı fuarlarına katılıp daha büyük projelerle marka bilinirliğimizi arttırmak hedefimiz. Önümüzde projelerimiz var ancak onları şu an sizlerle paylaşmam yasak. 
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EĞLENMEYİ BİLİYORUZ! 
BVS Group ışığı altında 


hayatınıza renk katmaya devam ediyoruz. 
Siz hep mutlu olun diye... 
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KOÇ 


sonrası 


Yılbaşı yurtdışı seyahatleri ve iş için detaylara 


işlere gömülerek yoğunlaşacaksınız. Mükemmeliyetçi yapınızdan dolayı her türlü detayı gözden geçireceksiniz. 13 Ocak tarihi aşk hayatınız, hedefleriniz, durumunuzu gözden geçirmeniz anlamındaetkili olurken sorunlarınüstesinden gelebilmeniz için harika bir gün olacak. Sizi düşündüren bazı noktalar, ayrıntılar varsa bunların çözümü için gücünüz yerinde. 
Cesursunuz. 19 Ocak tarihi, ilişkinizi ciddi bir şekilde gözden geçirmeniz, eşit paylaşım ve sorumluluklar çerçevesinde ele alarak ne durumda olduğunuzu belirlemeniz anlamında önemlidir. İlişkinizde kuruntularınız, şüpheleriniz varsa gerçekleri göz önüne alarak netleştirecek ya nokta koyarak ya da devam kararı ile sonuçlandıracaksınız. 
NOVA GÜNLERİ : 13 -19 Ocak. İs ağırlıklı bir Ocak ayı, eskilerden gelen bağlantılar ve bu bağlantıların etkisinde geçecek. 


Bıçların Efendisi 


Zç 


in Töreli” den 


Ocak Ayı Burç Yorumları 


BOĞA 


İki yıldır kötü günler geçiren Mayıs doğumlu boğa burçlarına bir müjdem var! 2018'de şansınızı hissedeceksiniz. Toparlanma ve hamle yapma döneminiz geldi. Bu dönemde gevşeme, lükse düşkünlük, ihtişam ve aşırı yemek yemeyi sınırlandırmanız gerekiyor. 
Ayın 11'inde para ile ilgili güzel gelişmeler var, beraberinde yeni iş kapıları açılıyor. 13 Ocak tarihi, aşk konusunda dönüşüm ve yenilenme anlamında kuvvetlendirici. 23 Ocak tarihi her ne kadar olumlu bir gün gibi görünse de Mars, aşk eviniz için entrikalar yapacak, ütfen dikkatli olunuz. Verilen sözlere veya yapılan konuşmalara güven çerçevesinden 


bakmanızda fayda var. Ay sonunda hareketlenmeler devam edecek, aşkta kıpırdanmalar var. NOVA GÜNLERİ ; 5-19 


Ocak. Sizler iş ve paraya önem verdiğinizden aşk geri planda kalmaktadır. Uyku düzen bozuklukları ve şaşırtıcı ( gelişmelerden kaynaklanan mutluluklar sizi etkileyecek. 


İKİZLER 


Cesaret ove 


başkaldırı o yönününüzün yüksek olduğu bir ay. Geçen yıldan kalan, ayağınıza dolanmış konuları iyice ortadan kaldırmalısınız. Az bir gayretle işlerde başarı geliyor. Ama bir yandan şüpheler ve kuruntular da size nefes aldırmıyor. 
Şöyle tam “Oh!” diyemiyorsunuz, aslında sıkıntı olmasa da vesveselerden dolayı içinizde gün yüzü göremiyorsunuz sanki. 
Bu dönem, mantığınızla hareket etme dönemi. 9 Ocaktan sonraki süreç, işle ilgili destek ve aşkta karşınızdakine fırsat ve söz hakkı verme durumlarında esnek olmanızı sağlayacak. NOVA GÜNLERİ 11- 24 Ocak tarihleri arasında. Mükemmellik ölçünüzü aşırı derece yükseltiyor. Özellikle ailevi ilişkiler, evinizin sınırları içinde olan bitenler dolayısı ile ruhsal anlamda kendinizi yer bitirirsiniz. 


#faTet-e 


Sıkıntılı olan yengeçler sıkıntılarının büyük kısmını geçtiğimiz yılda bıraktılar. Aksilikler, gelmeyen paralar, yavaş yavaş düzene girmeye başlıyor. Ocak aylarında yollarda yapılan işlere devam, hatta yurtdışı, kıtalar arası işlerde daha fazla para sağlayacaksınız. 
Bu ay eşinizle, iş ortaklarınıza maddi paylaşımlarınızda dalgalanmalar yaşanabilir. 
Kotu düşünmeyelim, “Sürpriz gelişmelere açık olmalıyız” demek daha doğru olacak. 
NOVA GÜNLERİ : 7 —16 Ocak, bu süreçte özel ilişkinizde zihinsel uyum, birbirinizin farklılıklarına saygı göstermeniz son derece yararlıdır. Partneriniz sizinle çatışmaya kalkışsa dahi siz nazik üslubunuzla işbirliğine açık olunuz. Venüs, belirli bir mesafe koyarak ilişkiyi sürdürme taraflısı olabileceğinizi gösterir. İlişkisi olmayanlar ise mesafeli ve dostça yaklaşımlı bir kişiyle tanışabilirler. 


ASLAN 


Her şey Ocak ayı sonlarına doğru yörüngeye girecek. Sizle ilgili, sizi yücelten birileri geliyor ve keyifli günler baslıyor. İş konularında da ortaklık ve ticari çalışmalarda sürpriz kararlar ve tekliflerle dolu bir ay... Bu enerji altında e önemli nokta hayatınıza giren sevimli, çekici v oldukça sıra dışı insanı anlamaya ve tanımay çalışmanızdır. Bazen oldukça mesafeli, baze dostça bazen de sıcacık davranabileceğini, sahiplenme güdüsü içinde hareket etmekten ziyade, sizin düşüncelerinizi alarak hareket etmesinden hoş anacaksınız. NOVA GÜNLERİ: 23-30 Ocak tarihlerinde sizin gibi egosu yüksek bir kişinin, kendisinden oldukça farklı bu insanla ortak noktalar bulmaya çalışması, ilişkinin daha uzun süreli yaşanmasını sağlayabilir. Ruhsal ve kültürel paylaşımı önemsemeli, özgür iradenizle aldığı kararlara saygı duymalı, ve onu anlamaya çalışmalısınız. 


2 Şi imi 


BAŞAK 


Değişimler geçtiğimiz yıl başladı. Eskilerden eser kalmadı diyebilirim. Zaten geçmişle ilgili bağlantıları sevmez başak burcu. 
Kafasını çevirip de eski ilişkilere bakmaz ama eskilerle karşılaşma ve görüşmeler bu yıl başlıyor, yeni yılda iş teklifleri, ummadık yerlerde değişik işler, ilk aydan itibaren kendini gösterecek. Sevinçli ama tedirginsiniz. NOVA GÜNLERİ : 17-29 Ocak. 
Titiz, her konuda analiz gücü yüksek olan bir başak, bu ay yaşadığı ilişkiyi veya genel olarak durumunu mercek altına alarak gözden geçirecek. İs hayatınızda beklenti ve planlarınızı hiçbir desteğe ihtiyaç duymadan gerçekleştirmek isteyeceğiniz bu dönemde, kimseye taviz vermeden kişisel özgürlüğünüzü ve birey oluşunuzu ön planda tutarak çalışmaktan yanasınız. 


Yeni yılın güzel enerjileri kendini ilişkilerde belli edecek... 


Bu yıl sevgi yumağı olmaya hazırlanın! 


Hareketli bir yil sizi bekliyor... 


www.egementoreli.com - egemenroreli/instagram.com - burclarefendisi/twitter.com - astrologegementoreli/facebook.com 


TERAZİ 


Yeni yılda aniden kapınızın çalınmasına hazır mısınız? Kapı ziliniz değil tabii ki. Gönül kapınız! 
Süprizler her yerden saracak yıl boyunca sizi. 
Özellikle de Ocak ayında tesadüfler ve şaşırtıcı haberler ile kafanız karışacak. Tedirgin olacak ama mutluluktan uçacaksınız. İş hayatınızda beklenti ve planlarınızı hiçbir desteğe ihtiyaç duymadan gerçekleştirmek isteyeceğiniz bu dönemde, kimseye taviz vermeden özgürce çalışmak  niyetindesiniz. Ama bu arada aradıklarınızı tam olarak bulamadığınızda isyan edebilirsiniz. Bu durum sizin doğanıza son derece aykırıdır. Fakat içinde bulunduğunuz şartlarda böyle davranmak, kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Bu ay ne olursa olsun NOVA GÜNLERİ 11- 22 Ocak tarihlerinde hayatınızda o düzenlemeler yapmanız ve gereksiz yere tartışmalardan uzak durmaya çalışmanız o gerekmektedir. Sorunlar | iş verimliliğinizi düşürücü bir etki yaratabilir. E| altından başka iş arayışlarınız olabilir. 


AKREP 


Artık çalışmak ve iş hayatınız aşktan ağır basar oldu. Yıl sizin, şans sizden yana, eski alışkanlıklar değişti. Artık ferahlayacağınız bir ay hatta yıl sizi bekliyor. Rahat bir nefes alacaksınız. Eşiniz, iş ortağınız veya sevgiliniz kanalıyla parasal açıdan ferahlamanız mümkün. Ortaklaşa yapacağınız işler ve yatırımlar etkili olabileceği gibi, kazancınızı aranızda pay edebilir, başka yatırımlarda bulunabilirsiniz. Bir başka kisiyle bir araya gelerek yapacağınız bir çalışmanın size kısa süreli bir kazanç getirmesi yüksek ihtimal. NOVA GÜNLERİ : 18- 28 Ocak. Bu günler, sanatsal konularda etkilidir. Bu yolla kazanç elde etmenizi sağlayabilir. 
Gösteri dünyasıyla ilgili parasal gelirlerin simgesi olabilir. Bu arada üzerinizdeki ailevi yükümlülükler, sorumluluklar o nedeniyle bir yuva kuramamanın, bir düzene kavuşamamanın sıkıntısını yaşayabilirsiniz. 


YAY 


Sevgili yay burçları, bu ay sıradan bir ay gibi gözükse de ayın 11'inden sonra sıradan olmadıgını göreceksiniz ve şaşıracaksınız. 
Hele ay sonuna doğru aşk, iş ve para üçgeninde boğulacaksınız. İşlerden şikayet etmeyin sakın, iş olmazsa paranız olmaz, bunu unutmayın. Yolculuk, haberleşme ve yakın çevrenizde bulunan insanlarla bağlantılar kurarak hoş sürprizler yaşamınız ve yeni aşklara yelken açmanız açısından gayet keyifli bir dönem. NOVA GÜNLERİ : 12- 21 Ocak. Kendinizi özgür bir şekilde ifade etmek, geleneksel kurallarla çevrili bir aşk yerine, fikirlerinizi paylaşacağınız bir insanı tercih etmek yönünde size enerjiler sunabilir. İlişkilerde genel olarak bireyselliğiniz ön plandadır ve beraber olduğunuz veya olacağınız kişinin de kendi kimliğine sahip çıkmasını bekleyebilirsiniz. 


OĞLAK 


Geçen yıldan beri inip çıktı ama tam bir “Oh!” 
diyemedi oğlak burçları. Bu yıl gezegenlerin olumlu etkileri nedeniyle  yükselişteler ve kayıpları kazanca dönüyor. Güneş size ışınları ile güzellikler verirken yeni yıl öncesi gergin olan, aşkta aradığını bulamayan oğlaklarda da farklı etkiler gelişiyor. NOVA GÜNLERİ : 10- 19 Ocak arası ve 9 Ocak sonrası atağa kalkacaksınız. Hatta bir başka insanla özel manada, sevgi bütünlüğü içinde karşılıklı uzlaşı, saygı ve güvenle bir beraberlik kurabilme şansınız var. Ancak bunun için ortak sorumlulukların farkında olmak şart. Bugüne dek yaşadığınız acı ve tatlı deneyimleri, aldığınız dersleri göz önüne alarak şimdi yeniden başlamış gibi ilişkinizdeki aksayan noktaları tamir etmeye çalışmalısınız. Aşkta hoşgörülü olmalı ve detaylarda gereksiz eleştirileri kesmelisiniz. 


KOVA 


Kova burçları dışına taşarken inanılmaz değişiklikler ve yenilenme, değişim parametresinde Jüpiter, Merkür ve Venüs desteklerinden dolayı bu ay farklılar. Artık evlerinden dışarı çıktılar. 
İş düşüncelerinde yenilenme politikası ve fikirleri içinde de farklılaştılar. Ocak ayında 


yıllardır süren kalıplarının 


kendilerini oaşmaya başlıyorlar. NOVA GÜNLERİ : 14-27 Ocak. Orijinal fikirlerinizi özgür bir biçimde dışarıya aktarmanız ve yenilikçi tarzda düşünmeniz bu günlerde etkilidir. Görüntünüzdeki çekicilik, sözlerinizdeki güç, sizi başkalarının gözünde zeki, sira dış bir kişi olarak gösterecektir. 
Kendinizden çok emin olarak adım atar ve herşeyde kendinizi güvenle ortaya koyarsınız sizin gibi düşünmeyen kişileri dahi kolayca kendi yönünüze çekebilirsiniz. Gece, gündüz fark etmeden yollarda, davetlerdesiniz. 


BALIK 


Zeki, yaratıcı balık burçları! Artık mutlu olma zamanlarınız geliyor... Kendinizden çok karşınızdakileri düşüneceğiniz bir ay olacak bu ay. Oysa ki kişinin kendisini de düşünmesi sarttır. İşte Sizler bu enerjinin etkisi altında öncelikle eşit hak ve sorumluluklar içinde ilişkisini sahiplenen kişilere doğru yönlenebilir, ilişkinizde ise bu olgunun ön planda olmasına önem verebilirsiniz. Sizler özel haklara sahip olması gereken kişilersiniz. 
Bu enerji altında eski bir arkadaşlığın gizlice sürdürülmesi mümkündür. NOVA GÜNLERİ 
6 -17 Ocak. Özgürlük konusu bu dönemde 
çok önemli. Aileniz içinde sağlık veya başka bir problemle ayrı mekânlarda yaşamak zorunda olduğunuz kişilerle daha yakından ilgilenmeniz o gerekebilir. o Yardımseverlik hisleriniz Obu enerjinin etkisi altında yoğunlaşabilir. 


AYIN ÖNERİLERİ 


OLAĞANÜSTÜ 
BİR GECE 


BAŞLANGIÇ 
Dan Brown 


Genç adam, aniden üç büyük dinin temsilcilerine döndü. “Şaşırtıcı bulacağınızı tahmin ettiğim bilimsel bir buluşum sebebiyle bugün buradayım. 
İnsanlık odeneyimimizin en temel iki sorusuna cevap bulma ümidi ile yıllardır peşinden koşuyordum. Bu bilginin tüm inananları derinden etkileyeceğine ( inanıyorum. o Nasıl desem, 'yıkıcı' diye tanımlanabilecek bir değişikliğe sebep olabilir, Birazdan görecekleriniz, dünyayla paylaşmayı umduğum sunumun kaba bir kesiti. 
Fakat bunu yapmadan önce dünyanın en etkili din adamlarına danışmak, en çok etkilenecek kişilerce nasıl 


Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? 


İnsanoğlunun var olduğu günden beri cevabını bulmaya çalıştığı bu temel soruya cevap bulma iddiasındaki bir fütüristin tam da keşfini açıklayacağı gece her sey trajik bir biçimde karanlığa gömülür. Eski öğrencisinin sunumuna davetli olan Simgebilim Profesörü Robert Langdon söz konusu keşfi öğrencisinin anısına dünyaya duyurmaya karar verir. Ancak, kendisini bekleyen sifrelerden, acı sürprizlerden ve ölümcül fanatiklerden habersizdir... 


algılanacağını öğrenmek istedim.” 


OLAĞAN ÜSTÜ BİR GECE 


Stefan Zweig 


Olağanüstü Bir Gece, seçkin bir burjuva olarak rahat ve tasasız varoluşunu sürdürürken Oo giderek Oo duyarsızlaşan bir adamın hayatındaki dönüştürücü deneyimin hikâyesidir. Sıradan bir Pazar gününü at yarışlarında geçirirken, belki de ilk kez burjuva ahlakından saparak “suç” işler. Böylece yeniden “hissetmeye” 


YABANCI 
Albert Camus 


Albert Camus'nün ( 1913-1960) en tanınmış, en çok yabancı dile çevrilmiş, en çok incelenmiş ve hala en çok satan kitaplar arasında yer alan Yabancı, aynı zamanda yazarın en gizemli yapıtı. 
Ölümün egemen olduğu bir varlıkın en anlamsız olgularını saçma bir düzensizlik içinde yaşayan bu romanın başkişisi Meursault, bir simge kahraman değildir, adı olmayan bir Yabancıdır; bu eksik kimlik, gerçeklikten algıladığı seyi yapılandıramayan, yeniden örgütleyemeyen, ama gerçekliğin yankılarını yakalamaya çalışan bir boş 


başladığını, kötücül ve ateşli hazları olan gerçek bir insan olduğunu fark eder. 
İçindeki haz dolu esrime, aynı günün akşamında onu gece âleminin son atıklarının arasına, “hayatın en dibindeki lağımlara" sürükleyecek, varış noktası ise ruhani bir uyanış olacaktır. 


bilincin imgesidir. Onun kayıtsızlığı ve edilgenliği, işte bu boş bilincin ürünüdür. 
Yabancı, büyüleyici gücünü, içinde barındırdığı trajedi duygusuna borçlu: Bir türlü ele geçirilemeyen anlamın sürekli aranması, bilinç ile toplumsal dünya arasındaki çatışma... Camus'yle buluşanların hiçbiri, onunla karşılaşınca hayal kırıklığına uğramamıştır. Mutluluk, bir yerde ve her yerde hiçbir şey beklemeden dünyayı, insanları sevmektir, der Camus. Giderek daha çok sevilen bir yazar olması, onun bu sevgisinin yansımasından başka bir şey değildir. 


Fuat TOSUN 


Hayal 
Fotoğrafçısı 
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Arya Yayıncılık 


HAYAL FOTOĞRAFÇISI 


Fuat Tosun 


Her şey onun emektar makinasının objektifinden oOakan bembeyaz bir ışıkla başlar... Ve belli belirsiz gölgeler, insanda sersemletici bir göz dalması yaratan bu parlak ışığın içinde önce karanlık siluetlere, sonrasındaysa bir şekilde bildiğim yüzlere (o dönüşürler. (o Benimse elimden bir şey gelmez. Ancak çok ama çok yükseklerden düşerken yaşanabileceğini bildiğim bir baş dönmesinin içinde bir görünüp bir kaybolan tüm o yüzleri izlerken, öylece kalakalırım. 


Beynimin dipsiz vadilerinde gezinen tüm o çocuk ve kadınlar, akıp giden hayatlarını camın ardından seyreden ihtiyarlar ve ihtiyarların arkasında sahipsiz bir gölgeyi andıran yeni gelinler, bir anlığına 


bana bakar ve tıpkı bir fotoğraftaki gibi hareketsiz durup gülümserler. 
Ben de gülümserim ama onlar, çok geçmeden içinden çıktıkları o harikulade beyaz ışığa karışıp yok olurlar. Sonra yerlerini yenileri alır ve bu böyle sürüp gider. İşte dudakları düşmüş işsizler, cenaze uğurlayan kederli anneler ve tüm bu olanları uzaktan seyreden kedi ve köpeklerin yüzleriyle harmanlanmış camilerin, caddelerin, pencerelerin, dumanlı kahvehanelerin, hastanelerin, eski kapıların, Spil Dağı'nın, yılkı atlarının ve boğulmuş sehzadelerle, bu şehzadelerin Manisa'da yaşamaya mahküm edilmiş bahtsız eş ve çocuklarının yattığı türbelerin ev sahipliği yaptığı bir yığın anının arasında, kendimi yeniden ve yeniden kaybederim... 
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tutunmayışın, 


Kar taneleri kaybedilmiş bir çocukluk için Odökülen gözyaşını şefkatle kucaklar... Sovyetler Birliği'nin geleceğinin belirsizliğinde büyüyen üç küçük kız... Sofi ve kuzenleri Natalia ile Lena... Aynı hayalleri ve aynı günahları paylaşacak olan bu üç arkadaş, bir söz verirler. Nerede olurlarsa olsunlar asla birbirlerini bırakmayacaklardır. Ancak kıs fırtınayı da beraberinde getirir. 
Büyüdükçe her biri farklı yerlere, farklı hayatlara savrulur. Hayatlarına karşı duydukları tatminsizlikler ise 


HÜZÜNLÜ BİR PONÇİK 
Çağrı Taner 


Sen aşık bir kadındın. Aşka aşık, aşktan vazgeçmeyen bir kadın. Çok geç oldu bunu fark edişim. Bir seçenek olmak, aşık olunan değil, sadece o hissin denek olarak kullanıldığı bir yürek olmak acıtıyor içimi. 


Bundandır belki de benim sana deli gibi 


tutuluşum. 


Ve bundandır senin bana hiç ardında kırık dallar 


bırakıp yok oluşun. 


ISSIZ KAR TANELERİ 
Kimberley Freeman 


kıskançlığa, rekabete ve ihanete yol açacaktır. Her acıyla daha derin yaralar alan bir dostluk, nefreti de beraberinde getirmez mi? Öyle ki bu nefret, içlerinden birinin hayatına son vermek anlamına geliyorsa... Peki, her kış masalı mutlu sonla biter mi? 
Issız Kar Taneleri, tutkuları uğruna her şeylerini riske atmaktan çekinmeyen üç kadının hikâyesini anlatan, kaderin getirdiklerine ve onlarla yetinmeyi bilmeye dair dokunaklı bir Kimberley Freeman romanı. 


Özgür kanatların, naif ruhun, buram buram aşk kokan tenin. 


Hepsi birer o suçlu 
Tutuklanması o gereken, birer suçlu. 


şimdi içimde, müebbetlik 


Sana varamamış, senin olamamış olmanın acısı birikmiş tamamen içimde, Çoğalmış, kanamış, kanatmış... 


Ah! Kadınım... 
Ben, özledim bizi.. 


JHV'İdAaRMI NIAV 


GÜNEY AMERİKA 
EMERALD PRINCESS (17 gün) 


30.01.2018 27.02.2018 


Destinasyon; 

İstanbul — Amsterdam — Buenos Aires Buenos Aires (Gemi) 

Buenos Aires 

Montevideo 

Denizde Seyir 

Puerto Madryn 

Denizde Seyir 

Stanley / Falkland Adaları 

Cape Horn'dan Seyir Halinde Geçiş Ushuaia / Tierra del Fuego 

Punta Arenas 

Amalia Buzulları'ndan Seyir Halinde Geçiş Denizde Seyir 

Puerto Montt 

Denizde Seyir 

San Antonio - Santiago 

Santiago - Amsterdam 


GÜNEY AMERİKA KIYILARI 
ZAANDAM (16 gün) 


1402.2018 


Destinasyon; 

İstanbul - Amsterdam — Buenos Aires Buenos Aires 

Buenos Aires (Gemi) 

Punta del Est 


Denizd 
Denizde Seyir 

Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro 

Armacao dos Buzios 
Abraao - İlha Grande 

Sao Paulo - Santos 

Porto Belo 

Denizde Seyir 

Montevideo 

Buenos Aires - Amsterdam 
Paris - İstanbul 


GÜNEY AMERİKA 
EMERALD PRINCESS (18 gün) 


15.01.2018 


Destinasyon; 

İstanbul - Santiago de Chile Santiago 

Valparaiso (Santiago) - Şili 

Denizde Seyir 

Puerto Montt / Şili 

Denizde Seyir 

Amalia Glacier Geçişi (Denizde Seyir) Punta Arenas - Şili 

Ushuaia, Arjantin 

Cape Horn Geçişi (Denizde Seyir) Falkland Adaları - Birleşik Krallık Denizde Seyir 

Puerto Madryn - Arjantin 
Denizde Seyir 
Montevideo - Uruguay 
Buenos Aires - Arjantin 
Buenos Aires - Arjantin 
Buenos Aires - İstanbul 


Cruise&Travel, destinasyon önerileri ile ilgili bilgileri şirketlerin kaynaklarından edinmektedir. Destinasyonda yapılacak değişikliklerden sorumlu değildir, detaylı bilgi için şirketin kendisi ile görüşülmesini öneririz. 


128 www.cruiseandtravel.com.ir 


GÜNEY AMERİKA 
CELEBRİTY INFINITY (20 gün) 


2öl2 20017 


Destinasyon; 

İstanbul - Amsterdam - Santiago Santiago - Şili 

Santiago - San Antoni 

Denizde Seyir 

Puerto Montt - Şili 

Denizd 
Denizde Seyir - Macellan Boğazı Denizde Seyir 

Punta Arenas - Şili 

Ushuaia, Arjantin 

Cape Horn, Şili 

Denizde Seyir 

Puerto Madryn, Arjantin 
Denizde Seyir 

Punta Del Este - Uruguay Montevideo, Uruguay 

Buenos Aires - Arjantin 

Buenos Aires - Arjantin 

Buenos Aires - Paris 

Paris - İstanbul 


e Seyir 


ANDES & GÜNEY AMERİKA 
STAR PRINCESS (15 gün) 


14.03.2018 


Destinasyon; 

Santiago (San Antonio) - Şili 
La Serena (Coguimbo) - Şili 
Denizde Seyir 

Denizde Seyir 

Pisco (San Martin) - Peru 
Lima (Callao) - Peru 

Lima (Callao) - Peru 
Denizde Seyir 
Denizde Seyir 
Puntarenas - Costa Rica 
San Juan del Sur - Nicaragua Denizde Seyir 


Denizde Seyir 
Puerto Vallarta - Mexico 
Denizde Seyir 
Denizde Seyir 
Los Angeles - California 


ANDES & GÜNEY AMERİKA 
STAR PRINCESS (17gün) 


04.12.2018 


Destinasyon; 

Los Angeles - California 
Denizde Seyir 

Cabo San Lucas - Meksika 
Denizde Seyir 

Denizde Se 

Denizde Seyir 

Puntarenas - Costa Rica 
Denizde Seyir 

Denizde Seyir 

Denizde Seyir 

Lima (Callao) - Peru 

Lima (Callao) - Peru 

Pisco (San Martin) - Peru 
Denizde Seyir 

Denizde Seyir 

La Serena (Coguimbo) - Şili Santiago (San Antonio) - Şili 


Cruise&Travel, destinasyon önerileri ile ilgili bilgileri şirketlerin kaynaklarından edinmektedir. Destinasyonda yapılacak değişikliklerden sorumlu değildir, detaylı bilgi için şirketin kendisi ile görüşülmesini öneririz. 
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atlasglobal suw: 


BUSINESS CLASS 
KONFORUNU 
ATLASGLOBAL 
İLE YAŞAYIN. 


Atlasglobal Business Class'ta 100 cm 


koltuk aralığı ve Flying Chef'in özel ikramları" ile keyifli bir uçuş deneyimi sizi bekliyor. 
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“Detaylı bilgi için: 


ATLASGLB.COM | 0 850 22200 00 


